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IN MEMORIAM 

Compagnon d’Honneur 

Chevalier 

 

7 septembre 1929 

– 

31 janvier 2023 

 

Docteur en sciences 
politiques 

Chargé de mission du 
gouvernement belge au Congo 

Conseiller du Premier ministre Moïse 
Tshombe 

Chef des équipes administratives 
polyvalentes civiles chargées de la 
réorganisation des régions libérées par 
l’Ommegang 

Chef de Cabinet des ministres Jean Gol et 
François-Xavier de Donnéa 

 

Grand Officier de 
l’Ordre de Léopold 

Grand Officier de 
l’Ordre de la Couronne 

Chevalier de la 
Légion d’Honneur 

Médaille de la reconnaissance de 
l’Ommegang 

Erecompagnon 

Ridder 

 

7 september 1929 

– 

31 januari 2023 

 

Dokter in de Politieke 
Wetenschappen 

Zaakgelastigde van de 
Belgische regering in Congo 

Raadgever van de Eerste Minister Moïse 
Tshombe 

Hoofd der Polyvalente burgerlijke 
administratieve Ploegen belast met de 
reorganisatie van de door de 
Ommegang bevrijde regio’s. 

Kabinetschef van de ministers Jean Gol 
en François-Xavier de Donnéa. 

 

Grootofficier in 
de Leopoldsorde 

Grootofficier in de 
Kroonorde 

Ridder van het 
Legioen van Eer 

Erkentelijkheidsereteken van de 
Ommegang 

Jacques Brassinne de la Buissière 

De Compagnons bieden aan de 
Familie hun oprechte blijken van 

innige deelneming aan. 

Les Compagnons de l’Ommegang 
présentent à sa Famille leurs sincères 

condoléances et s'associent à sa 
peine. 
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NATIONALE FEDERATIE VAN VETERANEN (NFV) 
FÉDÉRATION NATIONALE DES VÉTÉRANS (FNV) 

ANDERE VERENINGINGEN MET KONGO VERBONDEN 

AUTRES ASSOCIATIONS LIÉES AU CONGO 

ANCPV 

NVBHHO 

FNCBOH 

KFMB 

FRME 

VMTS 

CCTM 

AMI F.P. 
VRIEND 

KKOOAV 

CRAOCA 

URFRACOL 

AMACIEL 

- 

BAKA 

BVVCO 

ABVCO 

FratChA 

Nationale Federatie van Veteranen (NFV) / Fédération Nationale des Vétérans (FNV) : 
• Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais (FratChA), 

• Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring (ANPCV),  

• Nationale Verbroedering van de Blauw Helmen en Humanitaire Operaties (NVBHHO) / Fraternelle Nationale des Casques Bleus et Opérations 
Humanitaires (FNCBOH), 

• Koninklijke Federatie van Militairen in het Buitenland (KFMB) / Fédération Royale des Militaires à l’Étranger (FRME), 

• Vriendenkring Militaire Technische Samenwerking (VMTS) / Cercle de la Coopération Technique Militaire (CCTM), 

• Belgische Vereniging van Veteranen en Compagnons van de Ommegang (BVVCO) / « OMMEGANG » / Association Belge des Vétérans et des 
Compagnons de l’Ommegang (ABVCO). 

Andere verenigingen met Kongo verbonden / Autres associations liées au Congo : 
• Amicale des Anciens Cadets du Centre d’Instruction pour Européens à Luluaboug, et Miliciens coloniaux de la Base de Kamina (AMACIEL-BAKA), 

• Vereniging van de Oudgedienden en Vrienden van de Openbare Weermacht van Belgisch Kongo / Association des Anciens et Amis de la Force Publique 
du Congo Belge (AMI-FP-VRIEND), 

• Koninklijke Kring der Oud-Officieren van de Afrikaanse Veldtochten (KKOOAV) / Cercle Royal des Anciens Officiers des Campagnes d'Afrique 
(CRAOCA), 

• Union Royale des Fraternelles Coloniales (URFRACOL) . 

« OMMEGANG » 

Beheerraad / Conseil d’administration 

Voorzitter 
Président 

Compagnon Léon De Wulf 
"Residentie Steen" ~ Mulslaan 30 Bus 2.12 ~ 1820 Steenokkerzeel 

Tel: 0475 333 326 

leon.de.wulf@telenet.be 

Secretaris 

Secrétaire 

Compagnon Guy Bruneel 
Groot-Brittanniëlaan 23 ~ 9000 Gent 

Tel: 0475 824 156 

guy.bruneel@gmail.com 

Penningmeester a.i. 
Trésorier a.i. 

Compagnon Léon De Wulf 
"Residentie Steen" ~ Mulslaan 30 Bus 2.12 ~ 1820 Steenokkerzeel 

Tel: 0475 333 326 

leon.de.wulf@telenet.be 

Compagnon Jean Bruyère 

Leopold van Tyghemlaan 4 ~ 8400 Ostende 

Tel: 0476 70 39 56 

jeanbruyere47@gmail.com 

Compagnon Michel de Hasque 

Stationsstraat van/Rue de la Station de Woluwe 50 ~ 1200 Brussel/Bruxelles 

Vaandrig / Porte-drapeau 

Tel: 0475 74 36 62 

dehasquemichel@skynet.be 

Compagnon Norbert De Loecker 
Vinkenboslaan 7 ~ 2960 Sint-Job-In-’t-Goor 
Vertaler / Traducteur 

Tel: 0494 25 22 25 

norbertdeloecker@skynet.be 

Compagnon Luc Marchal 
Rue du Linchet 4 ~ 1435 Corbais 

Hoofdredacteur Website / Rédacteur en chef 

Tel: 010 65 73 57 

lmarchal@skynet.be 

Compagnon Michel Neyt 
Invalidenlaan 171/9 Boulevard des Invalides ~ 1160 Brussel/Bruxelles 

Public relations 

Tel: 0495 28 27 62 

michel.neyt@brutele.be 

Compagnon Jacques Orban 

Tarwelaan 10 ~ 3090 Overijse 

Boetiek & Logistiek / Boutique & Logistique 

Tel: 0477 44 68 78 

jacques.orban47@gmail.com 

Compagnon Freddy Vander Linden 

Rue du Sans-Fond 21 ~ 7090 Braine-le-Comte 

Tam Tam Ommegang 

Tel: 0476 64 72 09 

freddy.vanderlinden@skynet.be 

Raadgever 
Conseiller 

Compagnon Jean-Pierre Sonck 

Lincolnstaat 80/1 Rue Lincoln ~ 1180 Brussel/Bruxelles 

Historische adviseur / Conseiller historique 

Tel: 02 345 89 93 

sonckjp@yahoo.fr 

Beheerders 

Administrateurs 
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Le Mot du 
Président  

Chers Compagnons, 

Dans mon précédent « Mot du 
Président » j’ai lancé un appel 
chaleureux à tous les vétérans 
pour qu’ils continuent de soutenir nos intérêts 
communs par leur présence dans nos activités et, 
lors de notre dernier Conseil d’Administration, nous 
en avons discuté et il a été décidé d’avoir 
dorénavant une meilleure communication à ce 
sujet avec nos membres. Désormais, tous les 
Compagnons disposant d’une adresse e-mail 
seront informés par le Compagnon Luc Marchal, 
qui assure le suivi et la gestion des adresses 
e-mail dans le CTT (Cyber Tam Tam), d’une 
activité à laquelle ils pourraient participer et 
recevront également les informations appropriées 
pour s’inscrire. Toutes nos activités ont aussi été 
reprises dans la rubrique -Agenda 2023- de notre 
revue précédente “TAM TAM OMMEGANG 195” à 
la page 24 et excepté pour les “Conseils 
d’Administration” et nos “Expéditions TTO” toutes 
les activités mentionnées sont ouvertes à tous. 

Permettez moi alors aussi de vous inviter au nom 
de nos membres du Conseil d’Administration à 
notre BBQ Ommegang le samedi 24 juin dans et 
devant les locaux de l’Oasis dans le Quartier Major 
Housiau à Peutie-Vilvorde. L’Oasis est le Cercle 
Culturel de l’ancienne Force Aérienne et son 
administrateur, le Compagnon Jacques Orban, est 
membre de notre Conseil d’Administration. La salle 
de réunion de l’Oasis est maintenant aussi 
devenue notre salle et nous avons également deux 
salles pour stocker toutes nos archives ainsi que 
les articles de notre boutique. Certains membres 
de notre Conseil d’Administration sont maintenant 
également membres de l’Oasis et je suis même 
moi-même membre de leur Conseil 
d’Administration. La coopération est donc 
optimale !  

Enfin, je voudrais lancer encore un appel 
chaleureux. Après la démission de notre trésorier, 
nous cherchons depuis des mois un successeur 
qui pourrait et voudrait prendre en charge la 
comptabilité et continuer à la gérer. Il peut s’agir 
d’un membre effectif ou d’un membre adhérent. Il y 
a aussi de la place pour un membre effectif qui 
compléterait notre Conseil d’Administration. 

Enfin, je souhaite à tous les Compagnons tout le 
succès et j’espère les voir nombreux dans nos 
activités cette année. 

Avec mes salutations sincères et collégiales,  

Het Woord van de 
Voorzitter 

Beste Compagnons, 

In mijn vorig “Woord van de Voorzitter” deed ik 
een warme oproep aan alle veteranen om 
verder onze gemeenschappelijke belangen te 

steunen door hun aanwezigheid op onze 
activiteiten en tijdens onze laatste Raad van 
Bestuur hebben we dit besproken en werd 
besloten voortaan een betere communicatie te 
hebben daarover met onze leden. Voortaan zullen 
alle Compagnons die een emailadres hebben door 
Compagnon Luc Marchal, die in de CTT (Cyber 
Tam Tam) de mailadressen bijhoudt en beheert 
verwittigd worden betreffende een activiteit 
waaraan ze zouden kunnen deelnemen en ook de 
gepaste informatie krijgen om zich in te schrijven. 
Al onze activiteiten werden ook hernomen in onze 
rubriek -Agenda 2023- in ons vorig tijdschrift “TAM 
TAM OMMEGANG 195” op bladzijde 24 en 
behalve onze “Raden van Bestuur” en onze 
“Expedities TTO” zijn alle vermelde activiteiten 
open voor elke Compagnon die het wenst. 

Sta me daarom ook toe om u in naam van onze 
leden van de Raad van Bestuur uit te nodigen op 
onze BBQ Ommegang op zaterdag 24 juni in en 
voor de lokalen van de “Oasis” in het Kwartier 
Majoor Housiau in Peutie-Vilvoorde. De Oasis is 
de Culturele Kring van de vroegere Luchtmacht en 
de beheerder ervan, Compagnon Jacques Orban, 
is lid van onze Raad van Bestuur. De vergaderzaal 
van de Oasis is nu ook onze zaal geworden en we 
beschikken er ook over twee lokalen om al onze 
archieven te stockeren alsook de artikelen van 
onze boetiek. Een aantal leden van onze Raad van 
Bestuur zijn nu ook lid van de Oasis en ikzelf ben 
zelfs lid van hun Raad van Bestuur. De 
samenwerking verloopt dus optimaal !  

Tenslotte wil ik nog een warme oproep doen. Na 
het ontslag van onze penningmeester zijn we al 
maanden op zoek naar een opvolger die de 
boekhouding zou kunnen en willen over nemen en 
verder beheren. Dit mag zowel een effectief lid zijn 
als een toetredend lid. Er is ook nog plaats voor en 
effectief lid die onze Raad van Bestuur zou komen 
vervolledigen. 

Tenslotte wens ik aan alle Compagnons het 
allerbeste toe en hoop ze talrijk te zien op onze 
activiteiten dit jaar. 

Met mijn welgemeende en collegiale groeten, 

Léon DE WULF 

Compagnon Voorzitter 
Léon DE WULF 

Compagnon Président 
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De hoek van de 

Internetgebruiker 

 

Onlangs zijn verschillende via Cyber Tam Tam 
verzonden e-mails teruggestuurd met de 
melding 

"NOT DELIVERED" 

 

Volgende Compagnons zijn betrokken bij deze 
terugkeer : 

Deze Compagnons worden gevraagd hun 

actuele e-mailadres door te geven aan 

Wij staan erop dat alle Compagnons die het 
Internet gebruiken ons op de hoogte brengen 
van elke wijziging van hun e-mailadres. Dit is 
noodzakelijk om de Cyber tam-tam actueel te 
houden en om dringende informaties of 
informaties van algemeen belang aan een zo 
groot mogelijk aantal Compagnons te kunnen 
meedelen. 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Le coin de 

l’Internaute 

 

Ces derniers temps, différents mails envoyés 
via le Cyber tam-tam sont revenus avec la 

mention  

« NON DÉLIVRÉ » 

 

Sont concernés par ce retour les 
Compagnons : 

Il est demandé à ces Compagnons de bien 
vouloir communiquer leur adresse mail 
effective au 

Nous demandons avec insistance aux 

Compagnons de nous faire part de tout 

changement d'adresse mail. Ceci est 

indispensable afin de nous permettre de tenir 

le Cyber tam-tam à jour et de pouvoir ainsi 

communiquer des infos urgentes ou d'intérêt 

général à un maximum de Compagnons. 

 

Grand merci pour votre collaboration. 

Claude BERNARD 

 

Philippe DE CANNIERE 

 

Jean-Marie JACQUEMART 

 

Marc van PRAET d’AMERLOO 

 

Georges VINCART 

Compagnon Luc MARCHAL 

 

lmarchal@skynet.be 
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10 décembre 1933 – 02 janvier 2023 

Compagnon à vie depuis le début de la 
création de notre association en 
1974, le Compagnon Jacques 
FLAMAND vient de nous quitter 
à l’âge 90 ans. 

Jacques a 17 ans lorsqu’il 
termine ses humanités à 
l’Athénée Adolphe Max à 
Bruxelles et n’a qu’un seul désir : 
devenir chirurgien comme son 
père. 

Ce dernier, le trouvant trop jeune 
pour entamer des études 
universitaires, l’envoie donc faire 
son service militaire. 

C’est ainsi que comme candidat officier de 
réserve, Jacques intègre en 1951 le Régiment 
Commando pour une durée de 24 mois. 

Le jour de la nomination au grade de sous-

lieutenant de ses camarades de promotion, le 
COR Jacques FLAMAND ne peut être 
nommé ; il devra attendre d’avoir 19 
ans comme le prévoit la loi ! 

A l’issue de son service militaire il entame 
tambour battant des études de médecine qu’il 
terminera brillamment par une spécialité en 
chirurgie vasculaire. 

Admis comme interne à l’hôpital Saint-Pierre 
de Bruxelles en 1957, il ne le quittera plus 
jusqu’à l’âge de sa pension. 

En janvier 1965, alors que Stanleyville est 
toujours encerclée par les rebelles, il se porte 
volontaire comme chef d’une antenne 
chirurgicale civile qui y est envoyée pour 
pallier à l’absence de moyens en secours 
médicaux. 

Le Compagnon Guy BRUNEEL témoigne : 

« En décembre 1964, je fus envoyé à 
Stanleyville en tant que « Médical ». 

10 december 1933 – 02 januari 2023 

Compagnon Jacques FLAMAND, Compagnon 
voor het leven sedert de 
oprichting van onze vereniging 
in 1974, is ons op 90jarige 
leeftijd ontvallen. 

Jacques is 17 wanneer hij de 
humaniora in het Atheneum 
Adolphe Max beëindigt en 
heeft slechts één verlangen : 
chirurg worden zoals zijn vader. 

Deze laatste, vindt hem te jong 
om universitaire studies aan te 
vangen, en stuurt hem weg om 
zijn militaire dienst te gaan 
vervullen.  

Zo wordt hij in 1951 als kandidaat 
reserveofficier gedurende 24 maanden ingelijfd 
in het Commandoregiment. 

Op de dag van de benoeming tot 
onderluitenant van zijn promotiekameraden 
kan KRO Jacques FLAMAND niet benoemd 
worden : hij zal, zoals de wet het voorschrijft, 
moeten wachten tot zijn 19 jaar! 

Na zijn militaire dienst vat hij met grote trom de 
studies geneeskunde aan die hij schitterend 
bekroont met een specialiteit : vasculaire 
chirurgie. 

Hij wordt in 1957 aanvaard als stagiaire in het 
Sint-Pietersziekenhuis te Brussel en zal er 
blijven tot aan zijn pensionering. 

Wanneer in januari 1965 Stanleystad nog 
steeds omsingeld is door de rebellen stelt hij 
zich vrijwilliger als hoofd van een burgerlijke 
chirurgische antenne die er naar toe gestuurd 
wordt om tegemoet te komen aan het gebrek 
aan medische noodhulp.  

Compagnon Guy BRUNEEL getuigt : 

“ Ik werd in december 1964 naar Stanleystad 
gestuurd als ‘Medic’ 

In Memoriam Compagnon « Doc » Jacques FLAMAND 



 7 

A l’époque, la formation des brancardiers de 
combat était très succincte à l’Armée belge. 
Mettre un blessé sur brancard, le transporter 
par des méthodes plus ou moins efficaces, 
mettre une attelle ou un pansement et ensuite 
conduire le blessé chez un médecin étaient les 
seules notions de premiers soins données aux 
élèves. 

Lors de mon arrivée à Stan, le docteur 
Flamand m’a donné une formation éclair sur 
les gestes à poser pour stabiliser un blessé en 
attendant l’évacuation, bien souvent par 
hélicoptère, qui avait lieu parfois plusieurs 
heures après la blessure. La limpidité de son 
enseignement était telle qu’il ne me donnait 
que les notions indispensables et négligeait le 
superflu. 

Il est arrivé par après que, lorsque j’amenais 
des blessés à l’hôpital, je dépose mon arme et 
mon équipement dans un coin de la salle 
d’opération et aide le docteur Flamand dans la 
mesure de mes compétences. 

Grâce à ce médecin exceptionnel, j’ai pu, 
durant les deux ans de ma présence en 
opérations, sans jamais un médecin à mes 
côtés, maintenir en vie des blessés durant 
parfois de longues périodes lorsque une 
évacuation immédiate n’était pas possible ». 

Jacques FLAMAND opérera successivement à 
Stanleyville et Paulis pendant une période de 
près de deux 
mois et 
sauvera de 
nombreuses 
vies. 

Il laissera aux 
membres de 
l’Ommegang le 
souvenir d’un 
homme 
énergique et 
généreux, 
toujours 
disponible 
malgré les 

Toen was de vorming van de 
gevechtsverplegers in het Belgisch leger zeer 
beknopt : een gekwetste op de draagberrie 
leggen, hem vervoeren met min of meer 
doeltreffende methodes, een spalk of een 
verband aanbrengen, en de gekwetste nadien 
overbrengen naar een dokter waren de enige 
begrippen van ‘eerste zorgen’ die aan de 
leerlingen werden gegeven. 

Bij mijn aankomst in Stan heeft dokter 
Flamand mij een flitsvorming gegeven i.v.m. 
de noodzakelijke handelingen uit te voeren om 
een gekwetste te stabiliseren in afwachting 
van een evacuatie, zeer dikwijls per helikopter, 
die dikwijls verschillende uren na de 
verwonding plaats greep. De helderheid van 
zijn onderricht was zodanig dat hij me enkel de 
onontbeerlijke begrippen aangaf en het 
overbodige verwaarloosde. 

Nadien overkwam het mij dat, wanneer ik 
gekwetsten naar het hospitaal bracht , ik mijn 
wapen en uitrusting in een hoek van de 
operatiezaal legde en dokter Flamand hielp 
binnen de beperkingen van mijn vaardigheden.  

Dank zij deze uitzonderlijke dokter heb ik, 
gedurende de twee jaar van mijn verblijf in 
operaties, zonder een dokter naast mij, 
gekwetsten in leven heb kunnen houden, 
gedurende soms lange periodes, wanneer een 
onmiddellijke evacuatie niet mogelijk was.“ 

Jacques FLAMAND zal achtereenvolgens 
operaties uitvoeren in Stanleystad en Paulis 

gedurende bijna 
twee maanden 
en vele levens 
redden. 

Hij laat aan de 
leden van de 
Ommegang een 
herinnering na 
van een 
krachtdadig en 
grootmoedig 
man, steeds 
beschikbaar 
ondanks de 
moeilijke en 

IN MEMORIAM JACQUES FLAMAND 

Jacques FLAMAND à Stanleyville 

Jacques FLAMAND in Stanleystad 
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soms afmattende omstandigheden.  

In 1973 wordt dokter FLAMAND hoofd van de 
medische spoedafdeling van het 
Sint-Pietersziekenhuis, functie die hij 
gedurende 25 jaren zal leiden; hij zal van zijn 

dienst de referentie maken voor de 
rampenplannen van de Brusselse 
agglomeratie. 

Ondertussen treedt hij toe tot het 
professoraat om er cursussen in anatomie te 
onderrichten. 

Bovenop zijn functies als professor en 
spoedarts was Jacques FLAMAND 
kapitein-commandant geneesheer in het 
reservekader in het Para-Commandoregiment 
en nam hij deel aan vele oproepingen. 

Een wel gevuld leven in dienst van anderen! 

conditions difficiles et parfois harassantes. 

En 1973, le docteur FLAMAND devient le chef 

du service des urgences de l’hôpital 

Saint-Pierre qu’il dirigera pendant 25 ans ; il 

fera de son service la référence des plans 

catastrophes de l’agglomération bruxelloise. 

Entretemps, Jacques accédera au 
professorat pour y dispenser les cours 
d’anatomie. 

En plus de ses fonctions de professeur et 
urgentiste, Jacques FLAMAND était médecin 
commandant de réserve au régiment 
Para-commando et y fit de nombreux rappels. 

Une vie bien remplie au service des autres ! 

IN MEMORIAM JACQUES FLAMAND 

IN MEMORIAM 

De Beheerraad van de Compagnons van de 
Ommegang heeft de droevige plicht het 

overlijden te melden van 

Le Conseil d'administration des 
Compagnons de l'Ommegang a le pénible 

devoir de vous annoncer le décès du 

De Compagnons bieden aan de 
Familie hun oprechte blijken van 

innige deelneming aan. 

Les Compagnons de l’Ommegang 
présentent à sa Famille leurs 

sincères condoléances et s'associent 
à sa peine. 

 

Compagnon Michel RASSON 

 

Aangesloten lid van onze vereniging en 
dienstplichtige Para-Cdo klas 1959  

 

 

 

 

 

Geboren te Estaimbourg 

op 13 oktober 1940 

Overleden te Aat 
op 12 februari 2023 

 

Membre adhérent de notre association et 
milicien Para-Cdo classe 1959.  

 

 

 

 

 

Né à Estaimbourg 

le 13 octobre 1940 

Décédé à Ath 

le 12 février 2023 
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”Résiste et Mords - Halten und Beissen“ 

(Devies van het 3de Ardense Jagers) 

49 jaar geleden … 1960. 

De onafhankelijkheid van Belgisch Kongo. 

O 

nze kolonie geschonken door Koning 
Leopold II aan België hield op 
Belgisch te zijn. 

Ondanks alles zal de naam "Ex-Belgisch 
KONGO" een tijdje behouden blijven, wat een 
groot aantal buitenlanders zal doen 
glimlachen. Maar laten we dit detail overslaan. 

Terloops gezegd zal in het "UHURU", de 
moedertaal, het begrip 
ONAFHANKELIJKHEID overigens niet zonder 
problemen opgenomen worden.  
Deze onafhankelijkheid werd niet altijd goed 

begrepen door de inboorlingen en is verre van 
geslaagd te noemen. De toekomst zal het ons 
keer op keer bewijzen. We zien er vandaag 
nog steeds de gevolgen van.  

Eenmaal de onafhankelijkheid uitgeroepen, 
dachten de inwoners dat alles aan hen te 
danken was en dat ze konden doen naar eigen 
goeddunken. 

Vandaar de misbruiken, demonstraties, 
plunderingen, diverse afdreigingen en 
vele andere zaken tegen de in het land 
gestationeerde Belgische bevolking 
(kolonisten en bestuurders). Er volgden 
"politieke demonstraties" die op 
meesterlijke wijze uitgevoerd werden 
door westers gevormde kaders, en die 
de inboorlingen opwonden en hen in de 
richting stuurden van een bloedbad, of 
zelfs, in sommige plaatsen, van 
genocide. 

De Weermacht (Force Publique = FP) 
onder toezicht van Belgische officieren 
en onderofficieren wist niet meer zo 
goed waaraan zich te houden. Een 
gebrek aan loyale troepen en weinig 
orders van de verschillende staven.  

Het land werd in brand gestoken, de 
bloedbaden op de blanke kolonie duurden 
voort.  

De Weermacht kon niet doeltreffend ingrijpen. 
Ze moest, op haar beurt, zichzelf beschermen 
tegen haar eigen strijdkrachten 

Weldra werden onze onderdanen helaas al 

 

AFRIKA 1960 2de Marscompagnie 

van de 3de bataljon 

Ardense Jagers 
Door AdjMaj b.d. Roger WAVREIL 

Vertaling: 

LtKol b.d. Guido ROGIERS en Compagnon Norbert DE LOECKER 1ste deel 
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snel afgeslacht en uiteindelijk besloot de 
toenmalige Belgische regering de troepen erbij 
te betrekken door een enorme luchtbrug op te 
zetten tussen onze voormalige kolonie en 
België, om zo de Belgen terug te halen en 
onze troepen er heen te sturen. 

Vanaf die dag werden er een flink aantal 
eenheden gestuurd voor periodes van +/- 3 
maanden en dit in de vorm van 
Marscompagnies. Deze eenheden deden 
dienst onder de benaming MTS - Militaire 
Technische Samenwerking. 

Dit is in het kort de turbulente periode van 
1960. 

Destijds was ik een jonge sergeant, 20 jaar 
oud en amper 2 ½ jaar in actieve dienst. 

Wat volgt is de samenvatting van de periode 
die ik beleefde met mijn sectie, mijn peloton, 
mijn compagnie van het 3de Ardense Jagers. 

 

ZIJ VAN HET 3
de

 BATALJON ARDENSE 

JAGERS IN AFRIKA 

 

O 

p 12 juli 1960 kwam bij de Staf van het 
3de Bataljon Ardense Jagers in 
Rencheux-Vielsalm het bevel toe om 

een marscompagnie naar KONGO 
te sturen. Het was geen grap van 
de Generale Staf in Dailly 
(BRUSSEL). 

In een mum van tijd werd deze 
compagnie gevormd onder de 
leiding van Kapt-Cdt BORBOUX. 

Voor alle duidelijkheid: er moest het 
kader en de manschappen van de 
compagnie aangeduid worden. Er 
waren toen maar 6 vrijwilligers. 

Gegroet door hun voorgangers van 

1940 die hen een vlag met de kleuren van de 
Bataljon overhandigden, verlieten de jonge 
Jagers de Ratz-kazerne in FN- en Bedford-

vrachtwagens, met als bestemming Brussel 
Nationaal. De exacte bestemming: 
ONBEKEND. 

Dezelfde periode had iedereen erg getroffen: 
“Uw anciens van '40 maakten onze groene 
baret bekend, ze vestigden stevig de reputatie 
van de Jagers, jullie nemen het van hen over 
… Wees hen waardig ” 

Iedereen was vastbesloten te bewijzen dat 
Jagers steeds hen gelijken waren. Het moreel 
was uitstekend. 

In Brussel, na ontvangst van de koloniale 
uitrusting in het Kleine Kasteeltje, kwam 
Generaal de Selliers de Moranville, 
bevelhebber van de Binnenlandse 
Strijdkrachten, hen begroeten. 

De nacht van 13 op 14 juli werd besteed aan 
het ontvetten van de wapens. (prachtige 
nieuwe FAL-geweren die we net hadden 
gekregen, nog verpakt in hun originele 
containers). 

We waren slechts met 3 gegradueerden die de 
FAL kenden (het 3de Ardense Jagers was nog 
steeds voorzien van de S.A. FN.30 waarmee 
de anciens van Korea waren uitgerust) en 

2DE MARS COMPAGNIE VAN HET 3DE BATALJON ARDENSE JAGERS 

Luitenant DE LELYS, estafette, Commandant BORBOUX 
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gedurende 2 uur deden we niets anders dan 
de uit mekaar en in mekaar zetten van het 
wapen om ons vertrouwd te maken met deze 
wapens. 

Weest ervan overtuigd dat deze instructie zijn 
vruchten heeft afgeworpen. Vervolgens, na per 
vrachtwagen naar het vliegveld van 
ZAVENTEM vervoerd te zijn wachtten we op 
het ogenblik van instijgen. 

We moesten veel geduld oefenen, doch 
uiteindelijk op 14 juli om 8u15, na een 
turbulente mars van de ARDENSE JAGERS, 
ging onze compagnie aan boord van een 

BOEING 707…. met als gekende bestemming:  

LEOPOLDSTAD 

2DE MARS COMPAGNIE VAN HET 3DE BATALJON ARDENSE JAGERS 
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W 

at kunnen we zeggen over deze 
reis, tenzij dat ze geweldig was. 
Ondanks het gebrek aan 

stewardessen, de kleine onzekerheid bij 
zichzelf en het gebrek aan comfort door al de 
meegenomen uitrusting, ging alles goed.  
Niemand durfde eigenlijk goed nadenken over 
wat er zou kunnen gebeuren. De 
onstuimigheid van de jeugd deed hen het 
onbekende vergeten door alleen het huidige 
moment te beleven. 

Op 12.000 m hoogte, aan 950 km/u, op een 
heerlijk heldere dag, hadden we slechts 8 uur 
nodig om de hoofdstad van onze voormalige 
kolonie te bereiken: LEO. 

Om 16u15 landde ons vliegtuig op het 
vliegveld van N'DJILI. De Ardense Jagers 
waren hard aan het werk. Maar wat een 
gekkenhuis op dit vliegveld! Troepen in rust. 
Troepen op patrouille. 

We waren daar natuurlijk niet de enigen. 

Cyclisten, Para’s, 
Commando's, een 
Peloton anciens met 
de Koreaanse baret die 
zelfs indruk op ons 
probeerde te maken. 
Niets hielp. 

Onze eerste 
Afrikaanse avond was 
een nacht met 
wachtdienst… We 
zouden er nog veel 
meer kennen. Deze 
nacht gaf de 
gelegenheid aan de 
commando's en de 
paracommando's een 
volledige nacht te 
rusten want deze twee 
eenheden hadden de 
laatste 8 dagen 
nauwelijks geslapen. 

Het FRANTZEN-peloton bewaakte het strand 
van LEO terwijl de pelotons van Cauvin en 
Delettre in stelling waren over de ganse lengte 
van de Albertlaan. De nacht ging voorbij 
zonder noemenswaardige incidenten. 

Onze acclimatisatie op Afrikaanse bodem 
begon. 

De volgende dag, om zes uur 's ochtends, 
ontving de compagnie het bevel om zich naar 
USUMBURA te begeven. 

Om 9 uur brachten twee DC6's ons naar 
RUANDA-URUNDI. Na een vlucht van 13 uur 
landde de marscompagnie in USUMBURA, 
verpletterd door de hitte en overvallen door 
muggen. Sinds we VIELSALM hadden 
verlaten, hadden we eindelijk onze eerste 
nachtrust in het HEILIGE GEEST college. 

Ondanks de muskietennetten waren velen van 
ons bedekt met muggenbeten over het hele 
lichaam. Onze vaccinatie, in zekere zin. 

2DE MARS COMPAGNIE VAN HET 3DE BATALJON ARDENSE JAGERS 
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Op 16 juli hebben we een compagnie PARA 
afgelost. Het CAUVIN-peloton had een sectie 

♠  in het gevangenkamp van de plaatselijke 
Gendarmerie (ongeveer vijftig ontwapende 
gendarmes met hun families), de sectie van 
Sergeant WAVREIL bij het onderhoudsdepot, 
de sectie van 1ste Sergeant-Majoor LIEGEOIS 
en de derde sectie van 1ste Sergeant 
FOCANT stonden op preadvies 30 minuten. 
Het DELETTRE- peloton verzekerde de 
bewaking van het kamp van de Weermacht 
(FP) waar 300 ontwapende soldaten met hun 
families vertoefden.  

Het FRANTZEN-peloton (Duitstaligen) stond 
op preadvies 30 
minuten. 

Op 17 juli om 
06u16 ontving de 
compagnie de 
opdracht om 
Operatie 
BENEDICTINE uit 
te voeren. 

Deze opdracht 
omvatte drie 
onderdelen :  

̶ Het veroveren van 
het vliegveld van 
GOMA (ex 
Belgisch Kongo) 

̶ De stad 
controleren 

̶ De Weermacht (FP), zo nodig met geweld, 
opsluiten in haar kwartieren. 

Om 8 uur stipt kwamen de troepen in goede 
orde aan op het vliegveld van USUMBURA. 
Vijf vliegtuigen (DC3 en DC4) met omvangrijke 
apparaten die aangewend worden als toestel 
voor het droppen van Para’s, wachten op ons. 

De getransporteerde groepen zijn 
samengesteld, de mannen krijgen een dubbele 
dotatie OFFENSIEVE GRANATEN en 
reservemunitie in linnen schoudertassen. Het 

kadert draagt DEFENSIEVE GRANATEN voor 
in geval van nood. 

Het moreel is nog steeds uitstekend. Nochtans 
stijgt de spanning en denken we ondanks alles 
aan onze families. 

De grootste plantrekkers, ondanks de korte 
tijd, maken foto's van de verschillende secties 
getooid met de Australische hoed kriskras op 
het hoofd en zonder twijfel met een bewogen 
hart. We moeten er voor gaan! 

Om 10 uur stijgen de vliegtuigen op en cirkelen 
laag boven het vliegveld. 

Eens de koers ingegeven, de hoogte bereikt, 
ontspannen de mannen zich en beginnen te 
zingen. Het is gek wat dit alles kan prikkelen. 
Ze maken zich sterk tegenover de onzekerheid 
van de opdracht. De plaats van de opdracht 
wordt trouwens vaak miskend door de 
manschappen. De hoofdlijnen zonder meer. 
De details zullen wel komen naargelang de 
noodzaak van het ogenblik. 

 Om 10u40 naderen we GOMA (stad gelegen 
in Belgisch KONGO met een klein garnizoen 
van de Weermacht (FP) in opstand). Deze 
stad is tevens een grensstad met RUANDA. 

2DE MARS COMPAGNIE VAN HET 3DE BATALJON ARDENSE JAGERS 
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Het kamp van de Weermacht draagt de naam 
RUMANGABO. 

Om 10u50 landen de vliegtuigen het een na 
het ander. De vliegtuigen zijn nog niet gestopt 
als de Jagers uit de vliegtuigen springen en 
hun devies roepen: "Résiste et Mords - Halten 
und Beissen" (“Weerstaan en bijten”). 

Radeloos vluchten de inheemse soldaten van 
de opstandige Weermacht in paniek weg, de 
inheemse bevolking van GOMA vlucht 
eveneens en zoekt haar toevlucht 1500 m 
verder op een rotsachtig voorgebergte, 
duidelijk zichtbaar en gemakkelijk op te 
merken. Een goed doelwit voor de MORTIER 
81 mm. 

Om 11 uur is de bezetting van het vliegveld 
operatief. Er werd geen enkel schot gelost. 
Een succes voor het eerste punt van operatie 
BENEDICTINE. 

Het verrassingselement, alsook de snelheid 
van uitvoering heeft in ons voordeel gewerkt. 

Helaas konden de 2 andere punten van de 
operatie niet worden uitgevoerd daar kolonel 
SIX (Weermacht) tussenbeide kwam en zich 
krachtig verzette tegen de uitvoering van de 
opdracht gezien de staat van paniek van de 
Kongolese soldaten en de bevolking. De 
operatie BENEDICTINE zal echter een 

tastbaar resultaat kennen: de bevrijding van de 
blanke gegijzelden die in het kamp van de 

Weermacht werden 
vastgehouden. In het totaal 
19 vrouwen, 20 mannen en 
30 kinderen. Daarenboven de 
veiligheidsgarantie van de 
Europeanen in GOMA. 
Dezelfde dag, om 22u00, 
neemt de compagnie bezit 
van haar kwartier te KISENYI 
in RUANDA. 

Tijdens de terugreis met 
vrachtwagens van GOMA 
naar KISENYI waren we het 
doelwit van Kongolese 
burgers die “UHURU” 

scandeerden, van nu af een leidmotief voor 
hen. 

Onafhankelijkheid was voor hen een woord dat 
niet veel betekende. Ze gooien met stenen 
naar ons, daarop doen we alsof we op hen 
schieten en ze rennen weg als konijnen. De 
veiligheid van onze wapens staat trouwens op 
en er is geen sprake van om dit ernstig te 
beantwoorden. 

In KISENYI is de ontvangst anders daar we 
ons op Ruandees grondgebied bevinden. Voor 
de eerste nacht is er nog niets voorzien en de 
paar uur die ons nog resten alvorens de dag te 
zien opkomen, dwingen ons te slapen bij een 
koffiegroothandelaar die zo vriendelijk was ons 
gastvrijheid te bieden in zijn uitgestrekte 
magazijnen. Ik citeer de heer DHANANI, van 
Pakistaanse nationaliteit. 

Die nacht was het moeilijk om in slaap te 
vallen, vooral omdat slapen op koffiebalen niet 
zo gemakkelijk was. 

Maar, zoals bekend, rust de soldaat overal 
waar hij kan en waar hij mag. 

 

2DE MARS COMPAGNIE VAN HET 3DE BATALJON ARDENSE JAGERS 
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D 

e compagnie van het 3de Ardense 
Jagers zal tijdens haar verblijf in Afrika 
daar blijven waar ze net is 

aangekomen. Tenminste de commandopost 
met minimum een wachtpeloton rond dit 
charmante stadje. 

Maar ik geloof dat het hier nodig is om 
KISENYI te situeren ten einde de toekomstige 
opdrachten van onze compagnie beter te 
kunnen uitleggen. 

Aan de noordrand van het KIVU-meer liggen 
twee dorpen of beter steden: GOMA (KONGO) 
en KISENYI (Ruanda). Ze worden met elkaar 
verbonden door twee wegen : de ene noemt 
de "Heavy Weight Route" (de “zwaar transport 
route”) en de andere "Route de la 
Corniche" (de “Richelroute”) langs het meer. 

Bij een splitsing van de Richelroute begint een 
weg die leidt naar RUTSHURU (KONGO) en 
naar het vliegveld van GOMA langs een baan 
lieftallig “Joli-Bois” genoemd. 

Een andere route vertrekt vanuit KISENYI naar 
RUHENGERI en URUNDI. Ten slotte leidt 
een kleine weg naar een paar huizen aan de 
oevers van het meer en naar de 
BRALIMA-brouwerij. 

Anderzijds moet men beseffen dat we ons 
bevinden op een hoogte van ruim 1400 m. 
Het meer bevindt zich op dit niveau. Naar het 
noorden toe zien we op kilometers afstand 
van de stad een enorme vulkaan, de 
NYRAGONGO die tevens het lievelingskind 
is van HAROUN TAZIEFF. 

Het epicentrum van de vulkaan ligt in het 
centrum van het KIVU-meer. Trouwens 
zullen we tijdens ons verblijf in onze 
voormalige kolonies een aardbeving 
meemaken….. heel onaangename 
gewaarwordingen. 

Wat de compagnie betreft zullen haar 
opdrachten de volgende zijn: 

1. De orde handhaven bij de 2 grensposten 
(Corniche en “zwaar transport”) en het 
patrouilleren met voertuigen op het gehele 
grondgebied van KISENYI. Zijn grondgebied 
is gelijk aan de helft van België. 

2. Bescherming van blanken door toezicht en 
veelvuldige contacten. 

Weet echter dat de compagnie onder het bevel 
blijft van het 4de Commando Bataljon 
gestationeerd in ASTRIDA en KIGALI. 

Op 18 juli is de aflossing in KISENYI afgerond, 
de Para’s laten de stad aan ons en zijn 
vertrokken naar USUMBURA . De pc wordt 
geïnstalleerd in het PALM BEACH hotel. Het 
DELETTRE-peloton verblijft in eerste instantie 
in tenten op het witzandstrand. 

De CAUVIN- en FRANTZEN-pelotons zullen in 
huizen van kolonisten verblijven. 

Gedurende enkele dagen blijven we ons 
verder acclimatiseren en organiseren. Er wordt 
ons in de nabije toekomst geen enkele 
opdracht toegewezen. 

2DE MARS COMPAGNIE VAN HET 3DE BATALJON ARDENSE JAGERS 
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Er wordt contact genomen met de autoriteiten 
en de blanke bevolking sympathiseert met het 
leger. 

Op 1 augustus wordt het hotel BUGOYI 
opgeëist om de compagnie te hergroeperen. 

 

D 

it hotel bestaat uit meerdere cilindrisch 
gevormde paviljoenen die de volledige 
installatie van alle Ardense Jagers 

mogelijk 
maken. Om 
verrassingen 
te voorkomen 
wordt het 
hotel 
omgeven 
door 
prikkeldraad 
waarin 
offensieve 
granaten 
gevalstrikt 
worden 
opgehangen 
(Boobytraps). 

Evenzo 
zullen op de 
wegen van KISENYI opstakels worden 
voorbereid en worden er vele alarmoefeningen 
gehouden om de manschappen te trainen 
zodat ze in een mum van tijd hun vooraf 
verkende stelling zullen kunnen bezetten. 

Gedurende 3 maanden slapen we met het 
geweer en de granaten binnen handbereik. De 
zwarte soldaten van de voormalige Weermacht 
en de rebellen hebben nooit iets tegen ons 
geprobeerd. 

De Marscompagnie is nu geïsoleerd. De 
andere eenheden bevinden zich op +/- 250km 
afstand. Uitsluitend de 
Compagniescommandant neemt de nodige 
beslissingen. Het zal niet lang meer duren 

voordat hij zijn autoriteit zal moeten laten 
gelden. 

Vanaf 19 juli ontving hij inderdaad 
verschillende aanvragen vanuit GOMA 
(Commissaris van het zwarte district en van 
Weermacht-officieren). Hij diende de 
grenspost “ZWAAR TRANSPORT” van de 
grens terug te trekken en 2 km naar achter te 
verplaatsen. 

Trouwens om psychologische redenen, zowel 

tegenover zijn manschappen als tegenover de 
Europese burgers, alsook om tactische- en 
verbindingsredenen weigert Commandant 
BORBOUX de wachtpost zover te verplaatsen 
en behoudt deze op minder dan 50 m van de 
grens. 

Vanuit deze inzake waarneming goede post 
kunnen onze schildwachten op hun gemak de 
bewegingen observeren van de soldaten van 
de Onafhankelijke Republiek KONGO, die, 
onzeker over de werking van een grenspost, 
zich tevreden stellen met ons na te bootsen. 

 

— Wordt vervolgd… — 

2DE MARS COMPAGNIE VAN HET 3DE BATALJON ARDENSE JAGERS 



 17 

Association belge des Vétérans et des Compagnons de l’Ommegang ASBL 

Siège social : rue du Linchet, 4 

1435 CORBAIS 

 

Invitation 

Cher Compagnon, 

 

Vous êtes invité à participer à l'Assemblée générale statutaire de l'ASBL « Association belge des 
Vétérans et des Compagnons de l’Ommegang » qui se tiendra le mardi 16 mai 2023 au « Club Prince 
Albert », rue des Petits Carmes 20 à 1000 BRUXELLES. 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

- 1030Hr : accueil + café au bar. 

- 1100Hr : Assemblée générale à la salle « Madou ». 

- 1200Hr : apéritif + toast au Roi 

- 1300Hr : repas salle « Rotonde ». 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

1. ORDRE DU JOUR 

a. Introduction par le Compagnon président. 

b. Remise de la Médaille de la Reconnaissance de l'Ommegang aux ayants droits présents (voir Point 
6 ci-après). 

c. Approbation du PV de l'AG statutaire 2022 (voir TTO 194). 

d. Rapport du trésorier et décharge de la gestion aux administrateurs. 

e. Rapport du secrétaire. 

f. Conseil d’administration. 

g. Modifications aux statuts 

h. Situation des membres. 

i. Tam Tam Ommegang. 

j. Site internet. 

k. Cotisation 2024. 

l. Divers. 

 

2. INSCRIPTION : Au moyen du formulaire d'inscription ci-joint. Le formulaire rempli et signé est à 
retourner avant le dimanche 7 mai 2023 au Compagnon Michel NEYT, Michel.Neyt@brutele.be, ou 
Boulevard des Invalides 171 / 9 à 1160 BRUXELLES (Auderghem). Votre inscription sera enregistrée 
après réception du formulaire d’inscription et de votre paiement (voir Point 4 ci-après ). 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 
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3. PROCURATION : Si vous êtes dans l'impossibilité d'assister à l'assemblée générale, il vous est 
demandé de le signaler en remplissant la rubrique "PROCURATION" du formulaire-réponse. 

 

4. PARTICIPATION AUX FRAIS : 45 € /personne. 

Le café (accueil), l’apéritif/toast au Roi, le menu 3 services, le vin, les eaux et le café sont inclus dans 
ce prix. Les consommations supplémentaires seront payées au comptant. 

Il vous est demandé de verser votre participation avant le dimanche 7 mai 2023 au compte bancaire : 
BE17 3101 7279 9021 (BIC : BBRUBEBB). Vous mentionnez dans la communication « AG 2023 :», 
votre nom et le nombre de repas. 

 

5. COTISATION 2023 

Pour rappel : seuls les Compagnons en règle de cotisation peuvent voter à l’AG. 

 

6. MÉDAILLE DE LA RECONNAISSANCE DE L’OMMEGANG 

A droit à recevoir la médaille en 2023 pour fidélité (25 ans de membership): 

Arthur DAUBERCY. 

 

7. COMITÉ 

Les mandats des Compagnons Guy BRUNEEL, Michel de HASQUE, Luc MARCHAL et Jacques 
ORBAN viennent à expiration en 2023 ; rééligibles, ils se représentent aux suffrages de l’assemblée 
pour un mandat de trois ans. 

Le mandat du Compagnon Joël DE DECKER démissionnaire est vacant. 

Les candidatures à un mandat d’administrateur sont à introduire auprès du secrétaire avant le 7 mai 
2023. 

 

8. INSCRIPTION D'UN POINT A L'ORDRE DU JOUR 

Le Compagnon qui souhaite faire inscrire un point à l'ordre du jour est prié de l'exposer par écrit (à 
joindre au formulaire d'inscription). 

II ne pourra être répondu aux questions, non formulées à l’avance, qui nécessitent une recherche 
préalable. 

 

9. DIVERS 

• Tenue : notre Association souhaite la tenue de ville avec cravate et veston au Club Prince Albert. 
Les blue-jeans sont interdits. 

• Les Compagnons titulaires de la Médaille de la Reconnaissance de l'Ommegang sont invités à la 
porter. 

• ATTENTION ! Prenez vos dispositions car les places de parking sont rares dans les installations du 
Club Prince Albert. Le parking payant le plus proche (Porte de Namur) est situé à 300 m. 

 

Recevez, cher Compagnon, nos cordiales salutations. 

 

 Le président Le secrétaire 

 Léon DE WULF Guy BRUNEEL 



 19 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION à renvoyer AVANT le dimanche 7 mai 2023 

au Compagnon Michel NEYT, 
Michel.Neyt@brutele.be, ou 

Boulevard des Invalides 171 / 9 à 1160 BRUXELLES (Auderghem) 

 

Je soussigné :  ................................................................................................... (NOM et Prénom) 

Habitant :  .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

1. PARTICIPATION 

 

J’assisterai (1) / Je N'assisterai PAS (1) à l'Assemblée générale du mardi 16 mai 2023. 

Je serai accompagné de (NOM et prénom) :  ................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

2. PROCURATION 

 

Je ne puis assister à l'Assemblée générale. 

Je donne procuration au Compagnon (NOM et prénom) (2)  ...........................................................  

 .......................................................................................................................................................  

3. PAIEMENT 

 

Je verse au compte bancaire BE17 3101 7279 9021 (BIC : BBRUBEBB) des "Compagnons de 
l'Ommegang" à BRUXELLES, le montant de : 

 

  ……… x 45 € = ………….. € 

 Don éventuel : ………….. € 

 Total : ………….. € 

 ……….. …………………… 

 (Date)  (Signature) 

(1) Barrer la mention superflue. 
(2) Etant donné qu’un membre ( disposant du droit de vote ) présent à l’AG ne peut disposer que d’une 

seule procuration à son nom, il vous est demandé en cas de non participation à l’AG de renvoyer le 
formulaire de procuration dûment complété mais sans indiquer de nom sur la ligne « donne procuration 
au ». 

 

 

Assemblée Générale du mardi 16 mai 2023 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER terug te zenden VÓÓR zondag 7 mei 2023 

aan Compagnon Michel NEYT, 
Michel.Neyt@brutele.be, of 

Invalidenlaan 171 / 9 te 1160 BRUSSEL (Oudergem) 

 

Ik ondergetekende :  ................................................................................... (NAAM en Voornaam) 

Wonende :  .....................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

1. DEELNAME 

 

Ik zal deelnemen(1) / Ik zal NIET deelnemen(1) aan de Algemene vergadering op dinsdag 16 mei 
2023. 

Ik zal vergezeld zijn van (NAAM en voornaam) :  ...........................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

2. VOLMACHT 

 

Ik kan niet deelnemen aan de Algemene vergadering. 

Ik geef volmacht aan Compagnon (NAAM en voornaam) (2)  ..........................................................  

 .......................................................................................................................................................  

3. BETALING 

 

Ik stort op bankrekening BE17 3101 7279 9021 (BIC : BBRUBEBB) van "Compagnons van de 
Ommegang" te BRUSSEL, het bedrag van : 

 

  ……… x 45 € = ………….. € 

 Eventuele gift : ………….. € 

 Totaal : ………….. € 

 ……….. …………………… 

 (Datum)  (Handtekening) 

(1) Schrappen wat niet past. 
(2) Een lid (met stemrecht) aanwezig op de Algemene Vergadering mag slechts over één volmacht op 

naam beschikken. Daarom wordt u gevraagd om, in geval van niet deelname aan de Vergadering, uw 
formulier voor volmacht ingevuld terug te sturen zonder vermelding van de naam op de lijn “ geeft 
volmacht aan “.  

Algemene Vergadering op dinsdag 16 mei 2023 
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Belgische Vereniging van Veteranen en Compagnons van de Ommegang VZW 

Sociale zetel : rue du Linchet, 4 

1435 CORBAIS 

 

Uitnodiging 

Beste Compagnon, 

 

U wordt uitgenodigd op de statutaire Algemene vergadering van de VZW "Belgische Vereniging van 
Veteranen en Compagnons van de Ommegang" die zal plaatsvinden op dinsdag 16 mei 2023 in de 
“ Prins Albertclub ”, Karmelietenstraat 20 te 1000 BRUSSEL. 

 

DAGPROGRAMMA 

- 1030Hr : ontvangst + koffie in de bar. 

- 1100Hr : Algemene Vergadering in de zaal “Madou”. 

- 1200Hr : aperitief + toast aan de Koning 

- 1300Hr : maaltijd in de zaal “Rotonde”. 

 

ALGEMENE VERGADERING 

 

1. DAGORDE 

a. Inleiding door de Compagnon voorzitter. 

b. Overhandiging van de Erkentelijkheidsmedaille van de Ommegang aan de aanwezige 
rechthebbenden (zie punt 6 hieronder). 

c. Goedkeuring verslag van de statutaire AV 2022 (zie TTO 194). 

d. Verslag van de penningmeester en kwijting van de beheerders. 

e. Verslag van de secretaris. 

f. Beheerraad. 

g. Wijziging van de statuten. 

h. Situatie van de leden. 

i. Tam Tam Ommegang. 

j. Internetsite. 

k. Lidgeld 2024. 

l. Allerlei. 

 

2. INSCHRIJVINGEN : Door middel van het hierbij gevoegd inschrijvingsformulier. Het ingevuld en 
ondertekend formulier moet teruggestuurd worden voor zondag 7 mei 2023 naar Compagnon Michel 
NEYT, Michel.Neyt@brutele.be, of Invalidenlaan 171 / 9 te 1160 BRUSSEL (Oudergem). U bent 
slechts ingeschreven na ontvangst van het inschrijvingsformulier en van uw betaling (zie punt 4 
hieronder). 

ALGEMENE VERGADERING 2023 
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3. VOLMACHT : Indien u in de onmogelijkheid verkeert om de Algemene vergadering bij te wonen, 
gelieve dit te laten weten door het invullen van de rubriek "VOLMACHT" op het antwoordformulier. 

 

4. DEELNAME IN DE KOSTEN : 45 € /persoon.  

Koffie (ontvangst), aperitief/toast aan de Koning, 3-gangen menu, wijn, waters en koffie inbegrepen in 
deze prijs. Supplementaire dranken zullen contant betaald worden. 

Er wordt gevraagd uw deelname te storten vóór zondag 7 mei 2023 op rekeningnummer : 
BE17 3101 7279 9021 (BIC : BBRUBEBB). U vermeldt in mededeling de “AV 2023 :”, uw naam en 
aantal maaltijden. 

 

5. LIDGELD 2023 

Ter herinnering : alleen de Compagnons die hun lidgeld betaald hebben beschikken over stemrecht 
tijdens de AV. 

 

6. ERKENTELIJKHEISMEDAILLE VAN DE OMMEGANG 

Is in de voorwaarde om de medaille te ontvangen in 2023 voor trouw (25 jaren membership) : 

Arthur DAUBERCY. 

 

7. BEHEERRAAD 

De mandaten van de Compagnons Guy BRUNEEL, Michel de HASQUE, Luc MARCHAL en Jacques 
ORBAN vervallen in 2023. Ze zijn herverkiesbaar en zijn kandidaat voor een nieuwe ambtstermijn van 
drie jaren. 

Het mandaat van compagnon Joël DE DECKER die ontslag nam, is vacant. 

De kandidaatstellingen voor een bestuursmandaat moeten vóór 7 mei 2023 bij de secretaris worden 
ingediend. 

 

8. INSCHRIJVING VAN EEN PUNT OP DE DAGORDE 

De Compagnon, die een punt wenst in te schrijven op de dagorde, moet dit schriftelijk doen (bij te 
voegen bij het inschrijvingsformulier). 

De vragen die een studie of documentatie vereisen, zullen niet beantwoord worden indien ze niet op 
voorhand werden geformuleerd. 

 

9. ALLERLEI 

• Kledij : onze Vereniging wenst het dragen van stadskledij met das en vest in het Prins Albertclub. 
Blue-jeans zijn niet toegelaten. 

• De Compagnons, titularis van de Erkentelijkheidsmedaille van de Ommegang, zullen deze dragen. 

• LET OP ! Er is weinig parkeerplaats beschikbaar in de Prins Albertclub. De dichtstbijgelegen 
betalende parking “Naamse Poort” bevindt zich op 300 m. 

 

Aanvaard, beste Compagnon, onze vriendschappelijke groeten. 

 

 De voorzitter De secretaris 

 Léon DE WULF Guy BRUNEEL 
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(7ème partie) 

L’embuscade de Bafwasende 

(suite) 

Ils sont au centre d’une région occupée 

par la tribu des Babali, mieux connue sous le 

nom d’hommes-léopards. Avant 

l’indépendance, les Babali avaient créé la 

confrérie des Anyotos qui s’était rendus 

coupable de nombreux crimes. Lorsque la 

rébellion muléliste éclata, les Babali devinrent 

d’ardents partisans du CNL et ils le prouvent 

lors des embuscades qu’ils dressent. Les 

parachutistes congolais fouillent les cases qui 

s’étendent le long de la rue pour établir un 

périmètre de sécurité. Peu après, le peloton 

blindé Kowalski rejoint la Lindi et tombe à son 

tour dans l’embuscade. 

Des blessés sont signalés aux 

brancardiers et l’adjudant Bruneel se munit de 

la trousse de premiers soins et de sachets de 

sérum physiologique. Il remonte la colonne en 

courant vers l’endroit où sont les blessés 

pendant que l’infanterie congolaise se jette au 

sol et réplique au feu ennemi par un tir 

désordonné. Les abords de la route sont 

nettoyés à l’arme automatique pour permettre 

à la colonne d’avancer, mais un blindé léger et 

d’autres véhicules sont bloqués en arrière 

avec le convoi. Ils ne parviennent pas à 

rejoindre le groupe Kowalski qui reprend sa 

progression vers le pont Bailey entre deux 

haies de fantassins qui courent. L’adjudant 

Bruneel qui soigne les blessés doit se 

Vertaling: Compagnon Norbert DE LOECKER 

(7de deel) 

De hinderlaag van Bafwasende 
(vervolg) 

Ze bevinden zich in het centrum van een 
regio bewoond door de Babali-stam, beter 
bekend onder de naam van ”luipaardmensen”. 
Vóór de onafhankelijkheid hadden de Babali 
de broederschap van de “Anyotos” gesticht die 
verantwoordelijk is geweest voor talrijke 
misdaden. Wanneer de mulelistische opstand 
losbarstte werden de Babali fervente 
aanhangers van de CNL en bewezen ze dit bij 
de hinderlagen die ze spanden. De Congolese 
para’s doorzoeken de hutten langs de straat 
om een veilige perimeter te scheppen. Een 
beetje later komt het pantserpeloton Kowalski 
toe aan de Lindi en valt op zijn beurt in de 
hinderlaag. 

Aan de ziekendragers worden 
gekwetsten gemeld en adjudant Bruneel 
neemt de eerste-hulp-tas en zakjes 
fysiologisch serum. Hij loopt langs de colonne 
naar de plaats van de gekwetsten terwijl de 
Congolese infanterie zich neer smijt en het 
vijandelijk vuur beantwoordt met een 
wanordelijk schieten. De boorden van de weg 
worden gezuiverd met automatische wapens 
om de kolonne toe te laten te vorderen doch 
een licht pantservoertuig en andere voertuigen 
staan, met het konvooi, achteraan 
geblokkeerd. Ze slagen er niet in tot aan de 
Kowalski-groep te geraken die, tussen in twee 
hagen lopende infanteristen, zijn weg vervolgt 
naar de Baileybrug. Adjudant Bruneel, die 
gekwetsten verzorgt, moet zich haasten om op 

Compagnon Jean-Pierre SONCK 



 24 

dépêcher de prendre place sur le capot d’une 

jeep qui fonce à vive allure vers le pont Bailey. 

Ses occupants tiraillent vers la forêt. 

La traversée se fait sous les balles des 
rebelles qui ricochent sur les traverses du pont 
métallique. Les véhicules du peloton blindé 
Kowalski réussissent à traverser sous la 
protection de Charles Heymans qui actionne 
les mitrailleuses jumelées installées sur le 
camion M34 Reo et il poursuit sa route vers 
Bafwasende. Le camion blindé est percé 
comme une écumoire et il faut l’abandonner. 
Les véhicules rejoignent l’avant-garde à 
Bafwasende. Les pertes du Groupe Spécial 
Para s’élèvent à deux morts et à huit blessés 
dont trois 
parachutistes 
congolais. Une 
intervention 
aérienne lancée 
par les T28 sur 
les abords de la 
route tenus par 
les Simbas a 
causé la mort du 
Lt Madwa, chef 
des parachutistes 
congolais. Les 
pertes de 
Kowalski se 
montent à un tué. 
Il faut évacuer les 
blessés par 
hélicoptère. Trois 
Congolais et 
deux 
mercenaires 
européens ont 
été blessés. C’est 
un peu le chacun 
pour soi et des 
éléments de la 
colonne centrale sont restés isolés avant le 
passage de la Lindi. 

Plusieurs véhicules sont détruits ou 

de motorkap van een jeep te springen die in 
volle vaart naar de Baileybrug stormt. Zijn 
bezetters vuren in de richting van het woud. 

De overtocht grijpt plaats onder de kogels 
van de rebellen die op de metalen 
dwarsliggers van de brug weerkaatsen. De 
voertuigen van het Kowalski-peloton slagen er 
in de rivier te overschrijden onder de 
bescherming van Charles Heymans die de 
tweeloopmachinegeweren, geïnstalleerd op de 
M34-Reo vrachtwagen, in actie doet komen, 
en daarop zijn weg naar Bafwasende verder 
zet. De gepantserde vrachtwagen is doorboord 
zoals een schuimspaan en wordt achter 

gelaten. De voertuigen 
komen toe bij de 
voorhoede in 
Bafwasende. De 
verliezen bij de 
Speciale Paragroep 
bedragen twee doden 
en acht gewonden 
waaronder drie 
Congolese para’s. Een 
luchtaanval met T28 op 
de boorden van de 
weg, gehouden door de 
Simba’s, veroorzaken 
de dood van Lt Madwa, 
commandant van de 
Congolese para’s. Bij 
Kowalski is er één 
dode. De gekwetsten 
dienen met helikopters 
te worden 
geëvacueerd. Drie 
Congolezen en twee 
Europese huurlingen 
werden gekwetst. Het is 
zo een beetje “ieder 
voor zich” en er zijn 
elementen van de 

hoofdkolonne afgezonderd geraakt vóór de 
overtocht van de Lindi. 

Verschillende voertuigen zijn vernield of 

LXY OZ[\]^_`aY b]aY c’EY^ bd C`ae` DX OZX\]^_XY _a fX^ O`Y^Xa g]a C`ae`  

Mercenaires Huurlingen 
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endommagés dont deux scouts cars Ferret. 
Trois camionnettes Chevrolet du peloton 
mortiers lourds soumis aux tirs de lance-

roquettes s’enflamment, provoquant la 
destruction 
d’un tube 
mortier de 4,2 
pouces et 
l’explosion 
d’un 
chargement 
de bombes. 
Un camion 
chargé de fûts 
d’essence 
explose à son 
tour et la 
lueur des 
incendies 
permet aux 
rebelles de 
poursuivre leurs tirs de harcèlement à la nuit 
tombée. 

La colonne se regroupe à Bafwasende et 

le peloton blindé d’Abession-Conde arrive bon 

dernier. Le major Mueller établit une liaison 

radio avec le QG/5ème Brigade pour signaler 

que sa colonne a subi des pertes importantes 

et pour demander des vivres et des munitions. 

Les hommes bivouaquent sur place pour 

attendre le ravitaillement et le moral est très 

bas. Des hélicoptères viennent chercher les 

blessés et les DC3 de la FATaC droppent du 

ravitaillement. 

Le QG d’Ops Nord à Paulis reçoit une 

demande de secours et le 9 février, le peloton 

d’infanterie blindée du capitaine Béro quitte 

Paulis à la tête d’un groupe de combat pour se 

porter à la rencontre de la colonne Mueller. La 

jonction des deux colonnes est prévue à 

Wamba. Le groupe de combat de Georges 

Béro parvient à la plaine d’aviation de Wamba. 

Il a eu plusieurs blessés et un tué, le 

beschadigd waaronder twee Ferret scout cars. 
Drie Chevrolet lichte vrachtwagens van het 
peloton zware mortieren, onder vuur van 
raketwerpers, geraken in brand en 

veroorzaken 
de vernieling 
van een 
mortier 4.2 en 
de ontploffing 
van een 
lading 
bommen. Een 
vrachtwagen, 
geladen met 
vaten 
brandstof, 
ontploft op zijn 
beurt en de 
gloed van de 
brandhaarden 
laat aan de 

rebellen toe, bij het vallen van de avond, 
verder te gaan met hun intimidatievuur. 

De colonne hergroepeert in Bafwasende 
en het pantserpeloton Abession-Conde komt 
als laatste toe. Majoor Müller brengt een 
radioverbinding tot stand met het HK/5de 
Brigade om hen te melden dat de colonne 
ernstige verliezen heeft geleden en om 
levensmiddelen en munitie te vragen. De 
mannen bivakkeren ter plaatse om er op 
bevoorrading te wachten en het moraal is erg 
laag. De helikopters komen de gekwetsten 
halen en de DC3 van de FATaC droppen 
bevoorrading. 

Het HK/Ops Noord te Paulis ontvangt een 
hulpoproep en op 9 februari verlaat het 
pantserinfanteriepeloton van kapitein Béro 
Paulis aan het hoofd van een gevechtsgroep 
om contact te maken met de kolonne Müller. 
De samenvoeging van de twee colonnes wordt 
gepland in Wamba. De gevechtsgroep van 
Georges Béro bereikt het vliegveld van 
Wamba. Hij heeft verschillende gewonden en 
één dode: de huurling Tommy Carpentier die 

LXY OZ[\]^_`aY b]aY c’EY^ bd C`ae` DX OZX\]^_XY _a fX^ O`Y^Xa g]a C`ae`  

Mercenaires à Paulis 

Huurlingen in Paulis 



 26 

mercenaire Tommy Carpentier qui a pris place 

sur la Ferret 

de 

« Frenchie » 

a été 

mortellement 

blessé d’une 

balle dans le 

foie lors des 

combats. 

La 

Banane 

volante 

venue de 

Paulis pour 

évacuer les 

blessés est mise hors d’usage par des tirs 

rebelles et doit être abandonnée. Siegfried 

Mueller a perdu toute autorité sur ses officiers 

et il est menacé de mort. Les hommes 

poursuivent leur progression vers Wamba à la 

nuit tombée malgré la fatigue et le 11 février 

vers quatre heures du matin, ils aperçoivent 

des fusées de signalisation tirées par le 

groupe Béro qui les attend à Wamba, localité 

martyre où ont péri treize missionnaires 

catholiques dont monseigneur Wittebols le 26 

novembre 1964. 

Des journaux congolais annoncent que la 
colonne est détruite, mais elle parvient au 
centre de Wamba sans subir d’autres pertes et 
les mercenaires se congratulent avec 
enthousiasme. 

La colonne de secours quitte Wamba 
vers 19h00 tous feux éteints. L’avant-garde est 
suivie une heure plus tard par la colonne de 
ravitaillement qui roule également dans 
l’obscurité totale pour tromper les Simba. 

Il reste 123 kilomètres à faire pour 

rejoindre Paulis. Siegfried Mueller a cédé le 

commandement au major François, officier S 3 

plaats genomen had op de Ferret van 
“Frenchie” 
en die 
tijdens de 
gevechten 
dodelijk 
gekwetst 
werd door 
een kogel 
in de lever. 

De 
Vliegende 
banaan uit 
Paulis die 
diende om 
gekwetsten 
af te 

voeren werd buiten gebruik gesteld door vuur 
van de rebellen en moet achter gelaten 
worden. Siegfried Müller heeft alle autoriteit 
over zijn officieren verloren en wordt met de 
dood bedreigd. De manschappen zetten hun 
vordering naar Wamba ondanks de 
vermoeidheid bij valavond verder en op 11 
februari, rond vier uur in de morgen, ontwaren 
ze seinpatronen, afgeschoten door de 
Béro-groep die hen in Wamba opwacht, 
martelaarsoord waar op 26 november 1964 
dertien katholieke missionarissen, waaronder 
monseigneur Wittebols, het leven lieten. 

Congolese dagbladen melden dat de 
colonne werd vernietigd doch deze bereikt het 
centrum van Wamba zonder verdere verliezen 
en de huurlingen wensen elkaar met 
enthousiasme proficiat. 

De hulpcolonne verlaat Wamba rond 
19.00 uur met gedoofde lichten. De voorhoede 
wordt een uur later gevolgd door de 
bevoorradingskolonnne die eveneens in volle 
duisternis rijdt om de Simba te misleiden. 

Er blijven tot Paulis 123 kilometers te 
overbruggen. Siegfried Müller heeft het bevel 
overgegeven aan majoor François, officier S3 
van het HK/5de Brigade die met helikopter was 

LXY OZ[\]^_`aY b]aY c’EY^ bd C`ae` DX OZX\]^_XY _a fX^ O`Y^Xa g]a C`ae`  

1965 -- Arrivée de la colonne Müller à 

Paulis après l'embuscade de 

Bafwasende  

1965 -- Aankomst van de Müller-colonne in Paulis na de 

Bafwasende-hinderlaag 
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du QG/5ème Brigade qui est venu en 

hélicoptère pour s’informer de la situation. 

Avant d’abandonner la localité, les Congolais 

reçoivent l’ordre de mettre le feu aux cases 

indigènes et les mercenaires disposent des 

grenades piégées du type « booby trap ». Ils 

effectuent une courte halte à 30 km de Paulis 

et vers 07h00 du matin, ils entrent dans la ville. 

Ils ont mis près d’une semaine pour 

arriver à leur but. La population africaine s’est 

massée le long de la rue principale pour les 

accueillir et une fanfare se met à jouer des airs 

militaires. Ils sont reçus par les membres de 

l’État Major d’Ops Nord et par les officiers de 

la 5ème Brigade, venus sur place pour constater 

l’étendue des pertes. 

Le major Mueller a abandonné son beau 

béret rouge et il ne se fait plus remarquer 

durant le reste du trajet. Il disparait 

discrètement vers l’aéroport et ne se montrera 

plus jamais sur la scène congolaise. 

Son nom est marqué sur une liste 

d’indésirables du 6ème Commando. 

L’opération d’appui logistique sur Paulis a 
coûté cher à la 5ème Brigade Mécanisée : une 
dizaine de 
mercenaires et 
une trentaine 
de soldats 
africains ont 
été blessés, 
trois 
Européens et 
une dizaine 
d’Africains 
tués, un 
important 
matériel, dix-

sept véhicules 

toegekomen om zich van de toestand op de 
hoogte te brengen. Alvorens de plaats te 
verlaten krijgen de Congolezen het bevel de 
woningen van de inlandse bewoners in brand 
te steken. En de huurlingen beschikken over 
valstrikgranaten type “booby trap”. Ze houden 
op 30 km van Paulis even halt en rond 07.00 
uur rijden ze de stad binnen. 

Ze hadden bijna één week nodig om hun 
doel te bereiken. De Afrikaanse bevolking 
heeft zich massaal langs de hoofdstraat 
opgesteld om hen te verwelkomen en een 
muziekkapel speelt militaire deuntjes. Ze 
worden ontvangen door de leden van het 
Hoofdkwartier van Ops Noord en door de 
officieren van de 5de Brigade, ter plaatse 
gekomen om de omvang van de verliezen vast 
te stellen. 

Majoor Müller heeft afscheid genomen 
van zijn mooie rode muts en laat zich tijdens 
het verdere verloop niet meer opmerken. Hij 
verdwijnt discreet naar de luchthaven en zal 
zich nooit meer vertonen op het Congolese 
toneel. 

Zijn naam wordt ingevuld op een lijst van 
ongewenste personen van het 6de 
Commando.  

De logistieke steunoperatie op Paulis 
heeft veel gekost aan de 5de 
Gemechaniseerde Brigade : een tiental 

huurlingen en 
een dertigtal 
Afrikaanse 
soldaten werden 
gekwetst, drie 
Europeanen en 
een tiental 
Afrikanen 
gedood, 
belangrijk 
materieel werd 
vernietigd : 
zeventien 
voertuigen 

LXY OZ[\]^_`aY b]aY c’EY^ bd C`ae` DX OZX\]^_XY _a fX^ O`Y^Xa g]a C`ae`  

Group Special Para - Paulis 



 28 

dont deux blindés légers, des camions et des 
jeeps ont été détruits et des armes et des 
munitions ont été perdues. 

Le lieutenant Marc Goossens reçoit le 
commandement du Groupe Spécial Para et 
effectue des raids autour de la localité de 
Paulis, notamment vers Mungbere. 

 

Le retour du 10ème bataillon à 
Kongolo 

Pendant ce temps, le major Schramme 
annonce qu’il est encerclé à Kabambare, le 
bataillon « Léopard » doit résister à une forte 
attaque ennemie, dit-il. Il craint également que 
le carrefour de Mazomeno ne soit occupé par 
les Simbas. Il décide d’abandonner son 
retranchement et de regagner Kongolo sans 
l’accord de 
la 5ème 
Brigade 
dont il dit 
n’avoir reçu 
aucun 
message 
depuis 
plusieurs 
jours. Le 5 
mars 1965 
à 06h00 du 
matin il 
quitte 
Kabambare 
avec le 
bataillon « Léopard » et prend la route de 
Mazomeno. 

À deux kilomètres de ce carrefour 
important, il raconte dans son livre qu’il a 
avancé avec précaution et qu’il est tombé dans 
une grosse embuscade, selon ses dires. Mais 
il n’a que quelques blessés légers et aucun 
véhicule n’a été touché, ce qui paraît 
invraisemblable. Le 8 mars 1965, il abandonne 
Mazomeno et rejoint Kongolo. Dans son livre, 

waaronder twee lichte pantservoertuigen, 
vrachtwagens en jeeps en wapens en munitie 
werden verloren. 

Luitenant Marc Goossens krijgt het bevel 

over de Speciale Paragroep en voert raids uit 

rond Paulis met name naar Mungbere toe. 

 

De terugkeer van het 10de Bataljon te 
Kongolo 

Tijdens die periode meldt majoor 
Schramme dat hij omsingeld is in Kabambare: 
het “Leopard” bataljon moet het hoofd bieden 
aan een stevige vijandelijke aanval, zegt hij. 
Hij vreest eveneens dat het Mazomeno 
kruispunt zou kunnen bezet zijn door de 
Simba’s. Hij besluit zijn stelling te verlaten en 

naar Kongolo 
te rijden 
zonder 
akkoord van 
de 5de Brigade 
waarvan hij 
zegt sedert 
meerdere 
dagen geen 
enkel bericht 
meer te 
hebben 
ontvangen. Op 
05 maart 1965 
om 06.00 uur 
verlaat hij met 

het “Leopard” bataljon Kabambare en neemt 
de weg naar Mazomeno. 

Op twee kilometers van dat belangrijk 
kruispunt, vertelt hij in zijn boek, dat hij 
voorzichtig vorderde en dat hij volgens zijn 
bewering in een grote hinderlaag is gevallen. 
Doch hij heeft slechts enkele licht gewonden 
en geen enkel voertuig werd geraakt… 
hetgeen onwaarschijnlijk schijnt. Op 08 maart 
1965 verlaat hij Mazomeno en komt hij toe in 
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il ne raconte pas la réception que lui a faite le 
major de Huccorne, commandant la place. On 
peut supposer qu’il ne l’a pas accueilli avec 
joie. Il reçoit comme mission de la 5ème Brigade 
de défendre la rive droite de Kongolo, la même 
mission qu’il a eut avant son départ trois mois 
auparavant. 
Vers la mi-juin 
1965, le LtCol 
Lamouline se 
déplace à 
Kongolo avec 
l’État-Major de 
la 5ème 
Brigade pour 
inspecter le 
secteur. 
L’inactivité 
militaire du 
10ème bataillon 
« Léopard » 
ne leur a pas 
échappé. Le 
major 
Schramme est 
convoqué 
dans le 
bureau du 
chef de Place. 
Robert 
Lamouline n’y 
va pas avec le 
dos de la 
cuillère. Il 
exige que Jean Schramme se rende au 
Maniéma avec son bataillon pour y pacifier la 
région. Il le menace de dissoudre son bataillon 
en cas de refus. C’est ainsi que Léopard 
leader prend le train pour Kindu et traverse le 
fleuve pour occuper Punia. Cette pacification 
du Maniéma est racontée à sa manière dans 
son livre, mais d’après certain témoins, les 
combats qu’il y raconte sont loin d’avoir été 
aussi difficiles. Le gros du travail avait été fait 
par la 5ème Brigade lorsqu’elle avait traversé le 
Maniéma en novembre 1964. De son côté, le 
major de Huccorne propose de reprendre 

Kongolo. In zijn boek maakt hij geen melding 
van de ontvangst die majoor de Huccorne, 
Plaatscommandant, hem bereid heeft. Men 
kan wel veronderstellen dat deze hem niet 
bepaald met vreugde heeft ontvangen. Hij 
krijgt als opdracht van de 5de Brigade de 

rechteroever van 
Kongolo te verdedigen…. 
dezelfde opdracht die hij 
drie maanden geleden, 
vóór zijn vertrek, had 
gekregen. Rond half juni 
1965 verplaatst LtKol 
Lamouline zich met het 
Hoofdkwartier van de 5de 
Brigade zich naar 
Kongolo om de sector te 
inspecteren. Het gebrek 
aan militaire activiteit van 
het 10de “Leopard” 
bataljon is hen niet 
ontgaan. Majoor 
Schramme wordt 
ontboden in het bureau 
van de 
Plaatscommandant. 
Robert Lamouline gaat er 
met de grove borstel 
door. Hij eist dat Jean 
Schramme zich met zijn 
bataljon naar Maniema 
begeeft om er in de regio 
de vrede te brengen. Hij 
dreigt ermee zijn bataljon 

te ontbinden in geval van weigering. Zodus 
neemt de Leopardleider de trein naar Kindu en 
steekt de stroom over om Punia te gaan 
bezetten. Deze vredesopdracht in Maniema 
wordt in zijn boek op zijn manier verteld, doch 
volgens bepaalde getuigen blijken de 
gevechten die hij vertelt niet zo moeilijk te zijn 
geweest. Het voornaamste van het werk werd 
reeds gedaan door de 5de Brigade wanneer zij 
Maniema doorkruiste in november 1964. Van 
zijn kant stelt majoor Huccorne voor 
Mazomeno en Kabambare opnieuw in te 
nemen met het “Kongolo” bataljon dat hij 
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Mazomeno et Kabambare avec le bataillon 
« Kongolo » qu’il a formé avec des soldats 
bahemba. Pendant ce temps, à Paulis, la 
compagnie d’infanterie blindée a été dissoute 
en avril 1965 et les effectifs et le matériel 
blindé ont été cédés au major Bob Denard 
pour former le 1er Commando de choc. Cette 
nouvelle unité du 6e bataillon Commando 
reçoit la mission de reprendre Buta avec le 8e 
bataillon Commando katangais de René Piret 
regroupé à Paulis. L’opération « Violettes 
impériales » démarre en mai 1965, mais ça, 
c’est une autre histoire. 

Fin 

 

NB: À ce propos, lire le livre d’Henri Clément : 
« Journal de Marche du 1er Choc » 
disponible chez l’auteur. 

gevormd heeft met de Bahemba-soldaten. 
Terwijl werd in april 1965 de 
pantserinfanteriecompagnie in Paulis 
ontbonden en het personeel en het 
pantsermaterieel werd toevertrouwd aan 
majoor Bob Denard om het 1ste Schok-

Commando te vormen. Deze nieuwe eenheid 
van het 6de Commandobataljon krijgt de 
opdracht Buta opnieuw in te nemen met het 
8ste Katangese Commandobataljon van René 
Piret, gegroepeerd in Paulis. De operatie 
“Violettes impériales” start in mei 1965 doch 
dat is een ander verhaal! 

Einde 

 

NB: Lees in dit verband het boek van Henri 
Clément : “Journal de Marche du 1er 
Choc” beschikbaar bij de auteur. 

Jeep “Titine” 
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Nieuws van onze leden / Nouvelles de nos membres 

Lijst afgesloten op / Liste arrêtée le 13/02/2023 

Nieuwe leden / Nouveaux membres 

Naam / Nom 

Adres / Adresse 

Email - Tel 
Operatie / Opération 

Peters / Parrains 

Erwin RONSYN 

Membre effectif 
No 2301 

Chaussée de Marche 565 / Bte 14 

5101 ERPENT 

0497/104879 

BLUE BEAM 

Yves BRAMS 

Membre adhérent 
No 2302 

Rue Taravisée 26 

5500 Dinant 

bramsyves@gmail.com 

Parrains : 

Michel NEYT 

Patrick HOESSELS 

Uitnodiging volgt later bij afzonderlijke brief! 

 

Invitation suivra ultérieurement par courrier séparé ! 

L’OASIS 
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Opnieuw aangesloten leden / Membres réaffiliés 

Naam / Nom 

Adres / Adresse 

Email - Tel 
Operatie / Opération 

Peters / Parrains 

Christian HOORNAERT 

Membre effectif 
No 7906 

35 Grande rue ~ 5560 BREUX (France) 

h2och55@gmail.co 

0033 761849089 

FATAC 1965 

Kamina Lodja Kongolo 
Kabalo Kindu Stanleyville 

Wijzigingen / Modifications 

Naam / Nom Inlichting / Renseignement 

Julien THYS Rusthuislaan 3 / 0001 ~ 9060 ZELZATE 

Rik KENIS Michielsplein 22 / bus 4 ~ 3930 ACHEL 

Christian SCHOETERS Rue de Ghislenghien 44 ~ 7822 GHISLENGHIEN 

Francis REQUIERE BP 116 ~ 03640 MONOVAR - ALICANTE ~ ESPAÑA  

Aftredende leden / Membres démissionnaires 

~ Michel HANQUET ~ 

Overleden leden / Membres décédés 

~ Antoine DE JAEGER († 18/04/2020) ~ Claude BERNARD (St Georges, † 2020) ~ 

~ Jacques EBEN († 13/03/2022) ~ Jacques FLAMAND († 2/01/2023) ~ 

~ Jacques BRASSINNE DE LA BUISSIÈRE († 31/01/2023) ~ Michel RASSON († 12/02/2023) ~ 

 

 

 

Le comité et les membres présentent aux 
familles leurs condoléances les plus 

sincères et s'associent à la douleur qui est 
la leur. 

Het bestuur en de leden betuigen hun 
innige deelneming aan de familie bij het 

zware verlies dat hen treft. 

N_XdjY g]a `akX cXbXa / N`dgXccXY bX a`Y lXlm\XY 

Helpt de secretaris 

 

Graag Schriftelijk ! 

- Meldt hem schriftelijk iedere wijziging in uw 
administratieve toestand : adreswijziging of 
affectatie, promotie, enz. 

- Iedere inlichting tot het terugvinden van uit het oog 
verloren leden is welkom. 
(zie het rubriek "TTO terug naar afzender") 

Secretaris 

Secrétaire 

Compagnon Guy BRUNEEL 

Groot-Brittanniëlaan 23 

9000 GENT 

Tel 0475/824156 

guy.bruneel@gmail.com 

Aidez le secrétaire 

 

De Préférence par écrit ! 

- Communiquez-lui tout changement dans 
votre situation administrative (changement 

d’adresse ou d’affectation, promotion, etc…) 

- Tout renseignement permettant de retrouver les 
membres perdus de vue est le bienvenu. 
(voir la rubrique "TTO retournés à l’expéditeur") 
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Proposé par le 

 

3. Le Ministre de la Défense nationale 
lance l’opération « Red Bean » 

En ce qui concerne les Belges, le premier 
ministre M. Tindemans, recevait en fin 
d’après-midi du 19 mai, à leur demande, le 
commissaire zaïrois aux Affaires étrangères, 
M. Umba di Lutete, ainsi que l’ambassadeur 
du Zaïre à Bruxelles, M. Inonga. À l’issue de 
cet entretien, M. Umba di Lutete a confirmé 
que les parachutistes français 
sont intervenus à Kolwezi mais il 
souligna qu’il était impossible 
pour le moment d’avoir des 
informations à ce sujet. Il a ajouté 
que « si les troupes belges ne 
sont pas encore entrées en 
action, c’était, à son avis, dû au 
fait que l’armée zaïroise espère 
toujours d’intervenir 
elle-même »1. Pour sa part, M. 
Cahen, chef de Cabinet du 
ministre des Affaires étrangères, 
M. Simonet, a déclaré à 18h que « la Belgique 
n’a pas encore décidé quand et de quelle 
manière, ni même si les unités belges qui se 
trouvent momentanément à Kamina, entreront 
en action. Nous attendons des informations 
complémentaires à propos de la situation à 
Kolwezi et dans les environs de la ville »2. 
Quant à M. Tindemans, interrogé dans la 
soirée au journal télévisé de la R.T.B.F., il a 
confirmé que les troupes belges se trouvaient 
pour l’instant à Kamina et qu’il faudrait de 
nouvelles instructions de la part du 
gouvernement pour qu’il en soit autrement. 

Voorgesteld door 

Vertaling : Compagnon Norbert DE LOECKER 

3. De Minister van de Defensie start 
de operatie “Red Bean” 

Wat betreft de Belgen ontvangt, op het 
einde van de namiddag, eerste minister M. 
Tindemans, op hun aanvraag, de Zaïrese 
commissaris van Buitenlandse Zaken, Mr 
Umba di Lutete, alsook Mr Inonga, de Zaïrese 
ambassadeur te Brussel. Na dit onderhoud 
heeft Mr Umba di Lutete bevestigd dat Franse 

para’s in Kolwezi zijn tussen 
gekomen doch onderlijnde dat 
het op dit ogenblik onmogelijk 
was om hieromtrent meer 
informatie te bekomen. Hij 
voegde eraan toe dat “ indien 
de Belgische troepen nog niet 
in actie zijn gekomen, het 
volgens hem te wijten is aan 
het feit dat het Zaïrese leger 
nog steeds hoopt zelf in actie 
te kunnen komen”1. Mr Cahen 
heeft, wat hem betreft, 

kabinetschef van de minister van Buitenlandse 
Zaken Mr Simonet, om 18.00 uur verklaard dat 
“België nog niet heeft beslist wanneer en op 
welke manier, zelfs niet of de Belgische 
eenheden, die zich op dit ogenblik in Kamina 
bevinden, in actie zullen komen. Wij wachten 
op aanvullende informatie inzake de toestand 
in Kolwezi en in de omgeving van de stad”2. Mr. 
Tindemans, ’s avonds ondervraagd bij het 
televisiejournaal van de R.T.B.F., heeft 
bevestigd dat de Belgische troepen zich op dat 
ogenblik te Kamina bevonden en dat er van uit 
de regering nieuwe richtlijnen nodig waren om 
hieraan wijzigingen aan te brengen. 

1 Agence Belga, 19 mai 1978, 18h54. 
2 Agence Belga, 19 mai 1978, 19h40. 

      LES INTERVENTIONS MILITAIRES 

DE LA FRANCE ET DE LA 

BELGIQUE 

HET BELGISCH EN FRANS 

MILITAIR OPTREDEN 

(2ème partie / 2de deel) 

Compagnon Jempy BONJEAN (†) 

1 Agentschap Belga, 19 mei 1978, 18.54 uur 
2 Agentschap Belga, 19 mei 1978, 19.40 uur 

Leo TINDEMANS 
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Le colonel Bleus1 a reconnu avoir « essayé 
de contacter avec les faibles moyens radio de 
la C.T.M., le colonel Depoorter, alors en vol 
vers Kamina ». Quant au colonel Depoorter, il 
a déclaré ne pas être entré en contact radio 
avec Kinshasa. C’est dans le courant de 
l’après-midi et dans la 
soirée de vendredi que 
les avions transportant 
les troupes sont arrivés à 
Kamina où elles devaient 
attendre les ordres du 
gouvernement. Leur 
entrée en action était 
prévue en principe pour 
le samedi matin. Peu à 
peu, il y aura dans 
l’après-midi, à Kamina, 
cinq C-130 et quelque 
400 para-commandos, 
soit un effectif suffisant pour passer à l’action, 
d’autant plus que Kolwezi n’est qu’à une demi-
heure de vol de Kamina. Il est certain que 
beaucoup de militaires belges auraient 
souhaité sauter sur Kolwezi en même temps 
que les Français – c’est normal et c’est à leur 
honneur – et il a été rapporté que dès son 
arrivée, le commandant du Régiment, le 
colonel Depoorter, aurait demandé à 15h37, 
l’autorisation d’effectuer une 
« reconnaissance » de l’aéroport de Kolwezi, 
« avec "éventuellement" un atterrissage sur la 
piste, et ce avec au moins deux C-130 et 
quelques pelotons de paras »2. Si tel avait été 
le cas, cette action aurait eu des 
conséquences politiques considérables, 
éminemment favorables, car l’intervention 
française de ce vendredi après-midi créait une 
situation entièrement nouvelle, tant sur le plan 
militaire que sur le plan politique, et il eut été 

1 Le colonel Bleus est le chef de mission de la 
coopération technique militaire (C.T.M.) au Zaïre. Il 
est sur le point de rentrer en Belgique, et sera 
remplacé par le colonel Bernard, qui est arrivé le 19 
mai. 

2 S. Brabant, Aspects politiques et diplomatiques de 
l’intervention de Kolwezi en 1978, p.112 et J. Wiame, 
Le chagrin et la pitié, dans le Pourquoi Pas ? du 19 
mai 1988, p. 51. 

Kolonel Bleus1 heeft toegegeven “met de 
zwakke radiomiddelen van de M.T.S getracht 
te hebben contact te maken met kolonel 
Depoorter, toen op een vlucht naar Kamina”. 
Kolonel Depoorter heeft van zijn kant 
verklaard niet in contact geweest te zijn met 

Kinshasa. In de loop 
van de namiddag en 
tijdens de vrijdag 
avond kwamen de 
troepen aan in 
Kamina waar ze 
moesten wachten op 
de richtlijnen van de 
regering. Het in actie 
komen was in 
principe voorzien voor 
zaterdagmorgen. 
Langzamerhand 
zullen er zich in 

Kamina vijf C-130 en ongeveer 400 para’s 
bevinden, genoeg om in actie te treden, des te 
meer dat Kolwezi niet meer dan op een half 
uur vliegen ligt. Het is zeker dat veel Belgische 
militairen gewenst hebben om tegelijkertijd 
met de Fransen te springen – dat is uiteraard 
normaal en eervol – en er werd gemeld dat, 
vanaf zijn aankomst, de 
regimentscommandant, kolonel Depoorter, om 
15.37 uur de toelating zou gevraagd hebben 
een “verkenning” van het vliegveld van 
Kolwezi uit te voeren, met “eventueel een 
landing op de piste, en dit met ten minste twee 
C-130 en enkele para-pelotons”2. Indien dit 
het geval zou geweest zijn zou dit ernstige 
politieke gevolgen gehad hebben, in hoge 
mate gunstig, omdat de Franse tussenkomst 
op vrijdag namiddag een totaal nieuwe situatie 
schiep, zowel op militair als op politiek vlak, en 
het zou verstandig geweest zijn er rekening 

KOLWEZI 1978 

1 Kolonel Bleus is het hoofd van de Militaire 
Technische Bijstand (M.T.S.) in Zaïre. Hij staat op 
het punt naar België terug te keren en wordt 
vervangen door kolonel Bernard, op 19 mei 
toegekomen. 

2 S. Brabant, Aspects politiques et diplomatiques de 
l’intervention de Kolwezi en 1978, blz. 112 en J. 
Wiame, Le chagrin et la pitié, in de Pourquoi pas ? 
van 19 mei 1988, blz. 51 

MELSBROEK - Stand by 13Cie 
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sage d’en tenir compte et de s’y adapter. Cela 
ne se fit pas : une « mission de 
reconnaissance » s’apparentant 
à un engagement effectif des 
troupes belges aux côté des 
troupes françaises, l’autorisation 
fut refusée. 

Ceci dit, il faut se garder des 
certitudes et des conclusions 
prématurées, car cette affaire 
soulève pas mal de points 
d’interrogation. Le ministre de la 
Défense nationale, M. Vanden 
Boeynants, qui a déjà beaucoup 
dit et écrit sur Shaba II, n’en 
parla pas. Quant au colonel Depoorter, il 
rapporte sur cette mémorable journée du 
vendredi 19 mai : 

Quoi qu’il en soit, ce n’est qu’à l’issue de la 

réunion du Comité de crise qui a lieu le 

vendredi soir, que M. Tindemans a annoncé 

qu’une décision a été prise de passer à 

l’action, et qu’il a été ordonné aux 

para-commandos d’occuper l’aéroport de 

Kolwezi et de procéder au rapatriement des 

Européens2. À 21h15, M. Vanden Boeynants a 

donc notifié aux troupes l’ordre suivant : 

1. Essayez d’établir le plus vite possible à 
l’aérodrome de Kolwezi un dispositif 
permettant d’accueillir les ressortissants 
occidentaux, et de les amener à Kamina ; 
prévoir du ravitaillement et une antenne 
médicale. 

mee te houden en er zich aan te passen. Dit 
gebeurde niet : de toelating voor 
een “verkenningsopdracht”, 
waarin een daadwerkelijke inzet 
opgenomen was van Belgische 
troepen naast Franse troepen, 
werd geweigerd. 

Dit gezegd zijnde moet men 
voorzichtig zijn met zekerheden 
en voorbarige besluiten daar 
deze zaak wel een aantal 
vragen oproept. De minister van 
Nationale Defensie, Mr. Vanden 
Boeynants, die reeds veel had 
gezegd en geschreven over 

Shaba II, sprak er niet over. Kolonel Depoorter 
zelf verklaarde over deze merkwaardige 
vrijdag 19 mei het volgende : 

Wat er ook van zij is het slechts op het 
einde van de vergadering van het Crisiscomité, 
die plaats greep vrijdag avond, dat Mr 
Tindemans aankondigde dat de beslissing om 
tot de actie over te gaan werd genomen en dat 
aan de Para’s werd bevolen het vliegveld van 
Kolwezi te bezetten en over te gaan tot het 
terug brengen van de Europeanen2. Om 21.15 
uur maakte Mr. Vanden Boeynants het 
volgende bevel aan de troepen bekend : 

1. Op het vliegveld van Kolwezi zo snel 
mogelijk trachten een opstelling te 
verwezenlijken die toelaat westerse 
onderdanen op te vangen en hen naar 
Kamina te brengen ; bevoorrading en een 
medische antenne voorzien. 

KOLWEZI 1978 

1 H. Depoorter, Kolwezi in Military Review, september 
1979, blz. 32-33  

2 Agentschap Belga, 19 mei, 21.56 uur 

1 H. Depoorter, Kolwezi dans Military Review, 
septembre 1979, pp 32-33. 

2 Agence Belga, 19 mai, 21h56. 

Rik DEPOORTER 

« 1415 – First arrival at Kamina. Subsequent arrivals followed thereafter because formation 
flying was prevented by the inability of staging airfields to refuel more than one aircraft at a 
time. 2309 – The entire regiment is in Kamina. During the day, we learned that Kolwezi’s 
new airfield was held by Zaïrean army units which had retaken it. There was no information 
on the enemy’s strength, location or disposition of their defenses. It was learned that the 
French legionnaires planned to jump north Kolwezi from four Zaïrean air force C-130. On 
this basis of this information and in the hope that the rebels would not retake the airfield 
during the night, it was decided to make an assault landing at dawn »1
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2. La mission reste inchangée, à savoir : ne 
pas participer à l’action militaire française en 
cours. 

3. Vous êtes toutefois autorisé à prendre toute 

mesure pour protéger, délivrer et amener à 

l’aérodrome toute personne en danger, en 

répondant aux appels qui vous 

parviendraient de sources sérieuses. 

4. Au cas où des otages seraient entraînés par 
les assaillants et que vous jugez votre 
action capable de les délivrer, vous êtes 
autorisé à le faire, sans procéder d’aucune 
façon à un franchissement quelconque de 
frontière1. 

5. Votre action reste limitée à 72 heures de 
présence à Kolwezi2. 

Comme le dira le colonel Depoorter, la 
mission qui lui était confiée 
consistait à « évacuer des 
gens, c’est tout »3. Quant à 
M. Vanden Boeynants, il 
défendra cette option, en 
disant avoir été « choqué, 
pour ne pas dire davantage, 
de ce que certains ont osé 
dire et écrire que les 
parachutistes belges avaient 
été envoyé à Kamina pour 
attendre que les rebelles 
veuillent bien partir ». En se 
référant à l’ordre mentionné 
plus haut, le Ministre a 
conclu : « il serait 
inadmissible et scandaleux de faire croire que 
nous aurions voulu profiter du travail des 
autres pour ne pas faire le nôtre »4. 

1 La frontière Zambienne se trouve, par la R613, à 60 
km, et la frontière Angolaise à 160 km à vol d’oiseau. 

2 Spécial Shaba dans le mensuel Forum Force 
Terrestre, sept-oct. 1978 p. 9.  

3 Mission de sauvetage dans l’hebdomadaire militaire 
Vox, 25 mai 1979, p. 6.  

4 Annales parlementaires, Chambre des 
représentants, 23 mai 1978, p. 2138 et du Sénat, 24 
mai 1978. 

2. De opdracht blijft dezelfde, te weten : niet 
deelnemen aan de aan gang zijnde Franse 
militaire actie. 

3. Nochtans is het jullie toegelaten alle 
maatregelen te nemen om elke persoon in 
gevaar te beschermen, te bevrijden en naar 
het vliegveld te brengen, door te reageren 
op de oproepen die bij jullie uit ernstige 
bronnen zouden toekomen. 

4. In het geval dat er gegijzelden door de 
aanvallers zouden meegesleurd worden en 
dat jullie zouden oordelen bekwaam te zijn 
hen te bevrijden krijgen jullie hiervoor de 
toelating zonder in geen geval gelijk welke 
grens te overschrijden1. 

5. Uw actie blijft beperkt tot een aanwezigheid 
van 72 uren te Kolwezi2. 

Zoals kolonel Depoorter het zal formuleren 
bestond de opdracht hem 
toevertrouwd in het “evacueren 
van mensen, dat was alles”3. Mr. 
Vanden Boeynants zal deze optie 
verdedigen door te zeggen dat hij 
“geschokt was, om niets meer te 
vertellen , over wat sommigen 
durfden te zeggen en schrijven dat 
de Belgische para’s naar Kamina 
werden gestuurd om er te wachten 
tot de rebellen zo goed hadden 
willen zijn om te vertrekken”. 
Verwijzend naar het hoger 
vermelde bevel heeft de minister 
besloten : “het is onaanvaardbaar 
en schandalig te doen geloven dat 

wij hadden willen profiteren van het werk van 
anderen om het onze niet te moeten doen”4. 
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1 De Zambiaanse grens bevindt zich, langs de R613 op 
60 km en de Angolese grens op 160 km in 
vogelvlucht 

2 Special Shaba in het maandblad Forum Landmacht, 
sep-okt 1978 blz. 9 

3 Reddingsopdracht in het militair weekblad Vox, 25 
mei 1979, blz. 6  

4 Parlementaire annalen, Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, 23 mei 1978, Blz. 2138 en 
van de Senaat, 24 mei 1978. 

Paul VANDEN BOEYNANTS 
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Quelques années après ces événements, le 
23 mars 1981, un 
débat réunissant les 
Belges et les Français, 
a été organisé par la 
R.T.B.F., à l’occasion 
de la sortie du film 
« La Légion saute sur 
Kolwezi ». Il a sombré 
hélas dans un « mic-

mac » anecdotique et 
n’apporta aucune 
réponse substantielle 
à la question de savoir 
pourquoi la Belgique 
et la France n’ont pas 
collaboré lors de 
l’opération Kolwezi en 
1978. Interrogé à ce 
sujet par un journaliste 
de La Libre Belgique, 
M. Vanden Boeynants 
a déclaré qu’il se 
préparait « à dire leur 
fait aux Français », mais… ne l’a pas fait. 
« J’aurais dit ce que j’avais à dire s’il n’y avait 
eu sur le plateau un certain personnage 
représentant le ‘Comité Zaïre’ et dont je me 
serais fait l’allié en dirigeant le tir contre les 
Français »1. Était-ce sa seule raison ? 

Quelques jours après, M. Tindemans dira 
au Parlement que : « l’opération belge de 
sauvetage des vies humaines, je crois pouvoir 
le dire maintenant, le largage de nos 
para-commandos au cas où la Belgique agirait 
seule, était prévu pour le samedi aux 
premières heures du jour. Mais les Français 
ont largué plus tôt leurs parachutistes. Nous 
avons alors réexaminé l’opération ; des 
aviateurs belges ont encore essayé d’atterrir le 
vendredi soir, mais vous connaissez les 
conditions climatiques au Zaïre, l’obscurité 
tombe à partir de 6 heures du soir. Ces pilotes 

Enkele jaren na deze gebeurtenissen werd 
door de R.T.B.F. op 23 
maart 1981 een debat 
georganiseerd, Belgen 
en Fransen te samen, 
ter gelegenheid van het 
verschijnen van de film 
“La Légion saute sur 
Kolwezi”. Het zonk 
helaas weg in een 
anekdotische warboel 
en bracht geen enkel 
daadwerkelijk antwoord 
op de vraag waarom 
België en Frankrijk niet 
hebben samengewerkt 
bij de operatie Kolwezi 
in 1978. Ondervraagd 
door een journalist van 
de La Libre Belgique, 
verklaarde Mr Vanden 
Boeynants dat hij zich 
voornam “het de 
Fransen eens goed 

duidelijk te maken”, doch naliet dit te doen. “Ik 
zou gezegd hebben hetgeen ik te zeggen had 
indien er zich op het podium niet een persoon, 
vertegenwoordiger van het “Comité Zaïre”, 
bevond die mijn bondgenoot zou geweest zijn 
tegen de Fransen”1. Was dat zijn enige reden? 

Enkele dagen later zal Mr. Tindemans in 
het Parlement verklaren dat “de Belgische 
reddingsoperatie om mensenlevens te redden, 
ik meen nu te kunnen zeggen dat de dropping 
van onze para’s, in het geval dat België alleen 
zou gehandeld hebben, voorzien was op 
zaterdag bij dageraad. Doch de Fransen 
hebben hun para’s vroeger gelost. Wij hebben 
dan de toestand opnieuw bestudeerd : de 
Belgische piloten hebben nog gepoogd te 
landen vrijdag avond doch u kent de 
klimatologische omstandigheden in Zaïre, de 
duisternis valt er ’s avonds vanaf 6 uur. Deze 
piloten hebben het onmogelijke gedaan om te 
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1 Mr Vanden Boeynants en Kolwezi 1978 : Waarom 
hebben België en Frankrijk niet samengewerkt? In La 
Libre Belgique, 28 maart 1981. 

1 M. Vanden Boeynants et Kolwezi 1978 : Pourquoi la 
Belgique et la France n’ont pas collaboré ? dans La 
Libre Belgique, 28 mars 1981. 
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ont fait l’impossible pour se poser, mais ils 
n’ont pas réussi, et c’est la raison pour laquelle 
nos paras ont atterri sur l’aérodrome de 
Kolwezi à l’aube du samedi matin. C’était 
l’heure prévue pour les opérations belges. 
Nous avons essayé d’arriver plus tôt, mais nos 
avions n’ont pu se poser vendredi soir. Voilà 
ce qui s’est réellement passé »1. 

Cette déclaration est en contradiction avec 
les propos du colonel Depoorter selon qui une 
« reconnaissance avec deux C-130 » lui avait 
été refusée (voir point 3, § 2). 

En réalité, c’est le vendredi 19 mai vers 
14h, que le premier Boeing 707 belge se 
posait à Kamina, suivi moins d’un quart 
d’heure plus tard 
du premier C-130. 
Rapidement, les 
autres appareils 
allaient suivre. 
Etienne Ugeux, 
envoyé spécial du 
journal Le Soir au 
Zaïre, signalait que 
« les Belges 
n’étaient pas fiers, 
vendredi à 
Kinshasa, en 
apprenant que seuls les paras français avaient 
foncé sur Kolwezi, en décollant de l’aérodrome 
de Kinshasa à bord de sept avions. Les Zaïrois 
ne font pas de commentaires sur ce feu vert 
qui n’a pas encore été donné à nos troupes 
aéroportées, mais ils doivent s’étonner que ce 
soient les Français qui prennent tout le risque 
de l’opération pour sauver nos compatriotes, 
otages des rebelles… Une fois de plus, nous 
perdons la face en Afrique, nous disait un 
résident désabusé. Il était légitime que la 
Belgique intervienne, même la première et 
seule s’il le fallait pour sauver 1.500 
innocents »2. 

landen, doch zijn er niet in geslaagd, en dat is 
de reden waarom onze para’s geland zijn op 
het vliegveld van Kolwezi zaterdag bij 
dageraad. Dat was het voorziene uur voor de 
Belgische operaties. Wij hebben getracht 
vroeger aan te komen doch onze vliegtuigen 
konden vrijdagavond niet landen. Ziehier wat 
er zich werkelijk heeft afgespeeld“1. 

Deze verklaring is in tegenspraak met het 
voornemen van kolonel Depoorter dat een 
“verkenning met twee C-130” hem werd 
geweigerd (zie punt 3, § 2). 

In werkelijkheid is het op vrijdag 19 mei 
rond 14.00 uur dat de eerste Belgische Boeing 
707 zich in Kamina neerzette. De andere 

toestellen zouden 
snel volgen. 
Etienne Ugeux, 
speciale gezant in 
Zaïre van de krant 
Le Soir meldde dat 
“de Belgen” vrijdag 
in Kinshasa niet 
fier waren te 
vernemen dat 
enkel de Franse 
para’s naar 
Kolwezi gestormd 

waren, met zeven vliegtuigen opgestegen 
vanop het vliegveld van Kinshasa. De 
Zaïrezen hebben geen commentaar op het feit 
dat het groene licht nog niet gegeven werd aan 
onze luchtlandingstroepen doch ze moeten 
toch verwonderd geweest zijn dat het de 
Fransen waren die alle risico’s van de operatie 
namen om onze landgenoten, gegijzelden van 
de rebellen, te redden….. “Eens te meer lijden 
we gezichtsverlies in Afrika” zei ons een 
ontgoochelde bewoner. “Het was 
gerechtvaardigd dat België zou tussenkomen, 
zelfs als eerste en alleen indien het moest, om 
1.500 onschuldigen te redden“2. 

1 Parlementaire analen, Senaat, 24 mei 1978 

2 E. Ugeux, Les Belges de Kinshasa : pourquoi les 
Français ? in Le Soir, 20 mei 1978. 

1 Annales Parlementaires, Sénat, 24 mai 1978. 
2 E. Ugeux, Les Belges de Kinshasa : pourquoi les 

Français ? dans Le Soir, 20 mai 1978. 
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Kinshasa - Embarquement 2REP 

Kinshasa - Instappen 2REP 
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Het vervolg van de gebeurtenissen zal hen 
geen gelijk geven! 

En hoe reageren de militairen? 
Commandant De Meulenaere meldt dat zijn 
vliegtuig tijdens de nacht landde in Kamina. 
“Ternauwernood aan de grond vernamen we 
dat de Fransen twee compagnies gedropt 
hadden boven het vliegveld van Kolwezi . Een 
derde compagnie kon niet springen wegens 
het vallen van de nacht. De troepen op de 
grond hebben zich ingegraven op het vliegveld 
om er de nacht door te brengen. De 
ontgoocheling was op de gezichten van de 
mannen af te lezen. Maar deze verdween zeer 
snel : we zijn hier niet gekomen om één of 
andere militaire roem te oogsten. We komen 
om mensen te redden, dat is al1. 

Kapitein Wittemans, commandant van de 
Stafcompagnie van het 1ste Para, verklaart : 
”mijn mannen waren heel kalm, sommigen 
hadden Stan en Paulis achter de rug, ze 
hadden andere dingen gezien…”2. 
Commandant De Meulenaere verduidelijkt :” 
de Zaïrese officieren ter plaatse melden ons 
dat het nieuw vliegveld in hun handen is, 
ondanks de zware verliezen geleden bij de 
verovering ervan. Men besloot dus onze 
troepen niet te droppen doch hen aan de 
grond te brengen met een aanvalslanding. 
Deze werkwijze brengt een enorm voordeel 
met minstens één uur tijdswinst dat anders zou 
gebruikt zijn om te hergroeperen. Dat zou ons 
toelaten sneller in de stad te zijn“3. Laten we 

verduidelijken dat een aanvalslanding erin 
bestaat met twee 

vliegtuigen tegelijkertijd te 
landen, de para’s springen langs 

achter op de tarmac terwijl de vliegtuigen 
nog rijden. Deze methode werd gebruikt door 
de Israëliërs in Entebbe Oeganda. 

— Wordt vervolgd… — 

La suite des événements n’allait pas leur 
donner raison ! 

Et comment réagissent les militaires ? Le 

commandant De Meulenaere rapporte que son 

avion s’est posé dans la nuit à Kamina. « À 

peine au sol, ce vendredi, nous apprenons que 

les Français ont droppé deux compagnies sur 

l’ancien aérodrome de Kolwezi. Une troisième 

compagnie n’a pu sauter à cause de la tombée 

du jour. Les troupes au sol se sont retranchées 

sur l’aérodrome pour y passer la nuit. La 

déception se lit sur le visage de nos hommes. 

Mais elle se dissipe rapidement : nous ne 

sommes pas ici pour rechercher une 

quelconque gloire militaire. Nous venons pour 

sauver des gens, c’est tout »1. 

Le capitaine Wittemans qui commande la 
compagnie Etat-major du 1 Para déclare : « … 
mes hommes étaient très calmes, certains 
avaient fait Stan et Paulis, ils en avaient vu 
d’autres »2. Le commandant De Meulenaere, 
précise : « les officiers zaïrois sur place nous 
apprennent que le nouvel aérodrome est entre 
leurs mains, malgré de lourdes pertes lors de 
la reconquête. On décida donc de ne pas 
parachuter nos troupes, mais de les poser en 
‘atterrissage d’assaut’. Cette procédure 
présente l’énorme avantage de faire gagner au 
moins une heure, qui autrement serait 
consacrée au regroupement. Cela nous 
permettra d’être plus tôt en ville »3. Précisons 
qu’un atterrissage d’assaut consiste à 
faire atterrir deux avions 
simultanément, les 
paras sautant sur le 
tarmac par l’arrière, alors que 
les avions roulent encore. Cette 
méthode a été utilisée par les Israéliens à 
Entebbe, en Ouganda. 

— À suivre… — 
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1 Shaba dans VOX 1er juin 1978, p. 3. 
2 Spécial Shaba, op. cit. – Opérations « Dragon rouge » 

et « Dragon noir » à Stanleyville et Paulis en 1964. 
3 Shaba dans VOX, op. cit. p. 4. 

1 Shaba in VOX 1ste juni 1978, blz. 3. 
2 Special Shaba, op. cit. – Operaties “Rode Draak” en 

“Zwarte Draak” in Stanleystad en Paulis in 1964. 
3 Shaba in VOX op. cit. Blz. 4. 
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Compagnons Ommegang 

- Agenda 2023 - 
Vrijdag 

7/04/20232  
Congreszuil Brussel Veteranendag 

Vendredi Colonne du Congrès Bruxelles Journée des Vétérans 

Maandag 

8/05/20232
 

Congreszuil Brussel Herdenking Einde WW2 

Lundi Colonne du Congrès Bruxelles Commémoration Fin WW2 

Dinsdag 

9/05/2023 

Prins Albert Club Brussel Raad van Bestuur 

Mardi Club Prince Albert Bruxelles Conseil d'Administration 

Dinsdag 

16/05/20231
 

Prins Albert Club Brussel Algemene Vergadering 

Mardi Club Prince Albert Bruxelles Assemblée Générale 

± 10/06/2023 

L’Oasis/K. Housiau Peutie Expeditie TTO 197 

L’Oasis/Q. Housiau Peutie Expédition TTO 197 

Zaterdag 

24/06/20231 
 

L’Oasis/K. Housiau Peutie 

BBQ Ommegang 

Samedi L’Oasis/Q. Housiau Peutie 

Zaterdag 

15/07/20232
 

Whitehall Londen Cenotaaf plechtigheid 

Samedi Whitehall Londres Cérémonie Cénotaphe 

Vrijdag 

21/07/20232
 

Paleizenplein Brussel Nationale Feestdag defilé 

Vendredi Place des Palais Bruxelles Défilé Fête Nationale 

Dinsdag 

8/08/2023 

L’Oasis/K. Housiau Peutie Raad van Bestuur 

Mardi L’Oasis/Q. Housiau Peutie Conseil d'Administration 

± 10/09/2023 

L’Oasis/K. Housiau Peutie Expeditie TTO 198 

L’Oasis/Q. Housiau Peutie Expédition TTO 198 

Donderdag 

21/09/20232  
Rigasquare Schaarbeek  Tabora plechtigheid 

Jeudi Square Riga Schaerbeek  Cérémonie Tabora 

Dinsdag 

7/11/2023 

Prins Albert Club Brussel Raad van Bestuur 

Mardi Club Prince Albert Bruxelles Conseil d'Administration 

Zaterdag 

11/11/20232
 

Congreszuil Brussel Wapenstilstand 1918 

Samedi Colonne du Congrès Bruxelles Armistice 1918 

Woensdag 

15/11/20232 
 

S-M&S-G Kathedraal Brussel Te Deum Koningsdag 

Mercredi Cathédrale SS.M&G Bruxelles Te Deum Fête du Roi 

Vrijdag 

24/11/20231 
 

Nog te bepalen Dag van het Weerzien 

Vendredi Encore à déterminer Journée des Retrouvailles 

± 10/12/2023 

L’Oasis/K. Housiau Peutie Expeditie TTO 199 

L’Oasis/Q. Housiau Peutie Expédition TTO 199 

1 Inschrijving met specifieke formulieren 

2 Wenst je deel te nemen? Meldt de naam van de 
activiteit alsook jouw naam, voornaam, adres, nr 
identiteitskaart en rijksregisternummer aan de 
Compagnon-Voorzitter. 

1 Inscription avec formulaires spécifiques 

2 Vous souhaitez participer ? Envoyer le nom de 
l’activité, ainsi que vos nom, prénom, adresse, no de 
carte d’identité et no national au Compagnon 
Président. 
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BOUTIQUE OMMEGANG — OMMEGANGSBOETIEK 

(Réservée aux Membres / Voorbehouden voor Leden) 

Cravate 

OMMEGANG 

Das 

12,00 € +5,00 € port
*
 

 

Livre de / Boek van DAKOTA & Compagnons de l’ / 
van de Ommegang 

« Nous en étions » / “Wij waren erbij”  
La / De FATAC 1964-1967 

Édition française ou / of Nederlandse editie 

10,00 € +7,00 € port
*
 

 

Livre du Colonel e.r. / Boek van de Kolonel o.r. 
Frédéric VANDEWALLE 

« Odyssée et Reconquête de Stanleyville 1964. » 

Édition française Collection témoignage africain 

459 pages, photos et cartes. 
(poids / gewicht 800 gr.)  

10,00 € +7,00 € port
*
 

 

Livre du Col Hre BEM / Boek van de Ere-Kol SBH 
André CLOSSET 

« Les Compagnons de l’Ommegang - Stanleyville 
1964 » préface du Baron Patrick Nothomb. 

Édition française - Derniers exemplaires 

208 pages, de nombreuses illustrations. 
(poids / gewicht 400 gr.)  

10,00 € +7,00 € port
*
 

 

Écusson brodé 

OMMEGANG 

Geborduurde wapenschild 

(7,5 x 9,5 cm) 

10,00 € +3,00 € port
*
 

 

Pin’s OMMEGANG 3,00 € +5,00 € port
*
 

 

Autocollant OMMEGANG Zelfklever 
 

(par 3 pièces / per 3 stukken) 
1,00 € +3,00 € port

*
 

 

*
 Remarque: Les frais d’expédition mentionnés ci-avant sont 

d’application pour la Belgique uniquement. Pour l’étranger, prière 
de consulter le site de la Poste belge : www.bpost.be ou, pour plus 
de sécurité, d’adresser un mail (voir en fin de page) au Compagnon 
Jacques ORBAN afin de connaître le montant exact des frais 
d’expédition par la Poste. 

*
 Nota: De hierboven vermelde verzendkosten zijn alleen van 

toepassing binnen België. Voor het buitenland gelieve de 
website van de Belgische Post www.bpost.be te raadplegen. 
Voor meer zekerheid kunt u een mail versturen (zie adres op ’t 
einde van deze pagina) naar Compagnon Jacques ORBAN ten 
einde het juiste bedrag van de verzendkosten te kennen. 

Si plusieurs articles, frais de port* limités à 7,00 € maximum. 
In geval van verschillende artikels, portkosten* beperkt tot maximum 7,00 € 

Order to : Jacques ORBAN, Tarwelaan 10, 3090 OVERIJSE 

Tel :0477 44 68 78 ~ Mail : jacques.orban47@gmail.com 

Pay to : BE17 3101 7279 9021 (BIC : BBRUBEBB) des / van 

Compagnons de l’ / van de Ommegang ASBL / VZW 



 

 


